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Global oyun pazarı 


5 yılda 9056 büyüdü 


Dergimizi yayına hazırlanırken oyun pazarına ilişkin yeni 

bir rapor yayınlandı. Newzoo tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre, bu yıl oyun pazarı için bir dönüm noktası olacak. Gelirler, 100 milyar doları aşarak toplam 109 milyar dolara ulaştı. Newzoo beş yıl önce ilk Global Oyun Piyasası Raporunu açıkladığında, global gelir 70 milyar dolar kadardı. Son beş yılda elde edilen gelirlerdeki 96 56'lık artış, oyun şirketlerinin tüketicilerin ilgisini çekme ve eğlendirmenin yeni yollarını bulduklarını gösteriyor. Kuzey Amerika'daki 
gelirlerin yıllık 9o 4.0 artışla 27 
milyar dolara yükselmesi ve bu büyümenin büyük bir kısmının akıllı telefonlardan veya mobil oyunlardan gelmesi bekleniyor. 
Çin, Japonya ve Kore hariç olmak üzere Asya bölgesinde gelirlerin 2016'daki 4.5 milyar dolarlık seviyeden 2020 yılında 10.5 milyar dolara ulaşması beklenirken, oyunlarda en hızlı büyüyen bölgenin burası olacağı öngörülüyor. Rapora göre mobil oyun, 2017'de oyun pazarının en büyük segmentini oluşturdu ve küresel pazarın 96 42'sini mobil 


oyunlar oluşturdu. Çoğunluğu akıllı telefonlarda oyun oynayan 2.1 milyar tüketici küresel ölçekte mobil oyunun tabanını oluşturuyor. Konsol oyunları 2017 yılında bugüne kadar 33.5 milyar doları bulan gelir ile oyun pazarının ikinci en büyük dilimi oldu. 

Bu arada dördüncü çeyrek mali raporunu açıklayan Microsoft, oyun işinin şu anda 9 milyar doların üzerinde olduğunu ve kârlı bir şekilde büyüdüğünü belirtti. 
Microsoft'un CEO'su Satya Nadella da, oyun dünyasının her zamankinden daha hızlı bir şekilde büyüdüğünü, çoklu cihazlardaki oyunlardan, online oyunlardaki ve eSpor'daki patlamaya ve yeni abonelik servislerine ve karma gerçeklik (VR) senaryolarına kadar olan gelişmelerin bu büyümeyi desteklediğini söylüyor ve 
Xbox Live aracılığıyla (şimdi 53 
milyon olan ve güçlü büyüyen) global bir oyuncu birliğine 

sahip olmaları ve PC, konsol ve mobil ortamda yeni deneyimler yaşanmasına izin verdikleri için bu fırsattan daha büyük pay elde ettiklerini açıkladı. 


Üç ay sonra görüşmek dileğiyle. 
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Ergonomik Samsung Gear VR Controller 


Samsung'un Oculus ile birlikte geliştirdiği sanal gerçeklik başlığı Gear VR'ın yeni versiyonu n11. 
com'da satışa sunuldu. Yeni Gear VR'ı bir önceki modellerden ayıran en önemli farklılık ergonomik tasarıma sahip kontrol cihazı olurken, kumandanın üzerinde bulunan touchpad cihaza ek bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Samsung Gear VR ve Controller seti n11.com'da 439 TL'den satışa sunuluyor. 
Samsung'un kullanıcılara en iyi sanal gerçeklik deneyimini sunmak üzere geliştirdiği cihaz, 101 derece görüş açısı, iki adet 42 mm lens ve bozukluk düzeltme teknolojisiyle, başlığı kullanırken kaynaklanabilecek mide bulantısı gibi rahatsızlıkları minimuma indiriyor. 


İnteraktif LED kapaklı 
Alcatel A5 


Alcatel, dünyanın ilk interaktif LED kapaklı akıllı telefonu Alcatel A5 LED'i tanıttı. A5 LED, benzersiz ışık snow'unun yanında üstün özelliklere sahip bir akıllı telefon. Kullanıcılar, arka paneli kaplayan LED ışıkları sayesinde ışıklı bildirimler alabiliyor, kendi renk desenlerini oluşturabiliyor ve böylelikle kişisel tarzlarını yansıtabiliyorlar. Alcatel A5 LED kullanıcıları, gelen aramalardan mesajlara, alarmlardan sosyal medya bildirimlerine kadar telefon bildirimlerini farklı renkteki ışık şovlarıyla çeşitlendirebilirler. 
Facebook mesajları mavi, WhatsApp mesajları yeşil ve Snapchat bildirimleri de sarı ışıklandırmayla geliyor. A5 LED'i gelen aramaları pembe, alarmları turuncu, SMS'leri sarı ışıklı bildirimler gönderecek şekilde programlamak da mümkün. 


TP-Link'ten fiyat performans ürünleri Neffos 
XI veMi Max 


TP-Link'in geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Neffos markalı akıllı telefonların yeni serisi X1, Türkiye'de satışa sunuldu. Düzenlenen basın toplantısı ile tanıtılan X1 serisi, iki modelden oluşuyor: Neffos X1 ve X1 Max. Her iki model de fiyat/performans ürünü olarak raflarda yerini alıyor. X1 modelinde 5 inç HD, X1 Max modelinde ise 5.5 inç FHD ekran yer alıyor. 2.5D ekran camı ile birleştirilen X1 serisi daha geniş, daha parlak ve daha keskin bir görsellik sağlıyor. Ayrıca TDDI teknolojisi ile dokunma hassasiyeti de çok daha gelişmiş durumda. TP-Link Neffos X1 serisi akıllı telefonlar güçlü performans ve düşük güç tüketimi sağlayan Helio P10 sekiz çekirdekli işlemciye sahip. 


Ağustos 


haberler 


Sıkıştırma etkileşimine sahip ilk telefon HTC UTI 


Dokunmanın gücünden esinlenen HTC, devrim yaratan yeni sıkıştırma etkileşimine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu HTC U11'i tanıttı. HTC U11 tutkuyu, yaratıcılığı ve bireyselliği yansıtan tasarımı, malzemesi ve sunduğu deneyimler ile şimdiye kadar bir akıllı telefonun sunduğu en ileri özellikleri bir araya getiriyor. 


HTC U11, akıllı telefonlara yeni bir standart getiriyor. HTC U11'de bulunan özelliklerden HTC Edge Sense, telefonla dokunmatik etkileşimin yeni boyutunu temsil ediyor. Liguid Surface ise kullanıcıyı yansıtan çarpıcı ve benzersiz bir tasarım. HTC USonic, şimdiye kadarki en gelişmiş kulaklığımız artık aktif gürültü önleme özelliğine sahip. HTC U11'de bulunan muhteşem kameralar 

ile şimdiye kadar bir akıllı telefon için verilmiş en iyi bağımsız derecelendirme notuna sahip. 


Türk Telekom'dan 
LG özel serisi iki yeni akıllı telefon 


Türk Telekom, 4.5G uyumlu cihaz portföyüne yenilerini ekledi. 
LG'nin Türk Telekom müşterilerine özel olarak geliştirdiği Türk Telekom K8 (2017) ve Türk Telekom Stylus 3 satışa sunulacak. 
Türkiye'de sadece Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak olan Türk Telekom K8 (2017) ve Türk Telekom Stylus 3; üstün performansları, şık tasarımları ve batarya güçleri ile akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 


Türk Telekom K8 (2017) kendi sınıfında üstün performansı ve uygun fiyatı ile öne çıkıyor. K8(2017)'nin 5 inç HD ekranı ve metalik kavisli kenarları ile telefon kullanımı çok kolaylaşıyor. 
Ayrıca 2500mAh bataryası ile uzun ömürlü kullanım sağlıyor. 
Gelişmiş 138 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip K8(2017)'nin 1/3” sensörü ve F2.2 merceğiyle çekimler çok daha berrak hale geliyor. 


Süper hızlı fotoğraf çekebilen Sony Xperia 
XAT1 tanıtıldı 


Xperia XA1, 23 MP ana kamera, 8 MP selfie kamerası ve 5 inçlik neredeyse çerçevesiz HD ekranı ile beklentilerin ötesine geçiyor. Ele mükemmel şekilde oturan tasarıma sahip Xperia XA1, 8MP ön kamerası ve 23mm geniş açılı lensi sayesinde grup selfie'lerinde bile kimseyi dışarıda bırakmıyor. Hareket halindeki nesneleri dahi düşük ışık koşullarında net ve gerçek renkleriyle yansıtan Xperia XA1'in 23MP ana kamerası deklanşöre basıldığında 0,6 saniyede açılıp süper hızlı fotoğraf çekebiliyor. 


XPERİA 
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Samsung Galaxy J5'in 2017 versiyonu satışta 


Samsung, merakla beklenen Galaxy J serisinin ortancası —* o 


Galaxy J5 2017'yi satışa sundu. Gücünü 1.6 GHz hızında m Ğ 


çalışan Exynos 7870 işlemciden ve Mali-T830MP2 grafik r e“ 
biriminden alan telefon, 5.2 inç büyüklüğünde 1280 x 720 

piksel çözünürlük sunan bir Super Amoled ekrana sahip. 

Önünde ve arkasında 13 megapiksellik kamera taşıyan 

Galaxy J5 2017, 3.000 mAh bataryadan besleniyor. 2GB 

RAM ve 16GB depolama alanı barındıran cihaz, Galaxy 

J serisinde orta seviye telefonlar arasında alıcılarının 

ihtiyaçlarını karşılayacak bir yere oturuyor. Uzun pil ömrü, 

büyük ve kaliteli ekranı, geniş depolama alanları ve 

Android'in son sürümüyle yeni Galaxy J5 2017, 1.374,90 ii | TL'den satışta. 


Yandex Navigasyon'dan 
Park Yeri Asistanı 


Yandex Navigasyon, yoğun trafik koşullarında sürücülere yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği çözümlerine bir yenisini ekledi. Park yeri bulamama problemine karşı Türkiye'ye ilk kez akıllı park çözümlerini getiren Yandex Navigasyon, bu çözümlerin önemli bir parçası olan “Park Yeri Asistanı” özelliğini devreye aldı. Kısa süre önce İstanbul'da 7 bin, Ankara'da ise 500'e yakın park alanı bilgisini haritasına ekleyen Yandex Navigasyon, yeni “Park Yeri Asistanı” özelliğiyle varış noktasının etrafındaki park yerlerinden geçen trafiksiz bir park yeri rotası oluşturacak. 

Öncelikle İstanbul ve Ankara'da hizmete sunulan bu özellikten yararlanan kullanıcılar varış noktasına 200 metre kala “Yakında park yerleri var. Park yeri rotası oluşturulsun mu?” içerikli bir mesaj alacak. 


Xigomi'nin akıllı 


saati AMAZFIT satışa sunuldu 


Çinli üretici Xiaomi, AMAZFIT adıyla piyasaya sunduğu akıllı bilekliğin ardından bu kez yine aynı isimle çıkardığı akıllı saatle dikkat çekiyor. Giyilebilir ürünler pazarına yeni bir üye ekleyen Xiaomi'nin fitnes odaklı yeni saati AMAZFIT e-ticaret platformu n11.com'da 649 TL'den satışa sunuldu. Çizilmelere karşı dayanıklı seramik malzemeyle kaplı yuvarlak şık tasarımlı AMAZFIT, 300 x 300 piksel çözünürlüklü 1.34 inç ekran, 

1.2 GHZ işlemci, 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanıyla geliyor. 200 mAh gücündeki bataryası GPS sürekli açık tutulduğunda 35 saat kullanım ömrü sunan saatin arka bölümü ise kalp ritmini anlık ölçebilen sensörü taşıyor. 


Yakında park yerleri var. 


Parkrotası oluşturulsun mu? 


—————— 
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Vestel'den suya dayanıklı Akıllı Bileklik 


Vestel akıllı bileklik ile adımları, uyku süresini, yaktığınız kaloriyi ve kalp atış hızını takip edebiliyor, çağrı ve mesaj bildirimleri alabiliyorsunuz. 
VEit mobil uygulaması ile bilgileri güncel olarak görebilirken, bütün egzersiz verilerini telefonda saklayabiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz yakınlarınızla da yaptığınız aktivite bilgilerini paylaşabiliyorsunuz. Suya dayanıklı yapısıyla öne çıkan VFit hem iOS hem de Android işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor. 
Tavsiye edilen satış fiyatı 99 TL. 


Full AD ekranlı 


Xiaomi Mi Max 2 


Xiaomi'nin orta segmente hitap eden büyük ekranlı yeni modeli Xiaomi Mi Max 2 satışa sunuldu. Agresif fiyat politikasıyla dikkat çeken Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi Max 2'si, 1.694 TL'den satışta. 6.44 inç ve 1080p Full HD çözünürlükteki ekranıyla dikkat çeken Xiaomi Mi Max 2, 12MP arka, 5MP ön kamera, 64GB ve 128GB dahili depolama alanı gibi güçlü özellikleri de barındırıyor. 
Ortalamanın üstünde 5.300 mAh güçlü batarya, Snapdragon 

625 yonga seti ve 4GB RAM ile gelen cihaz, kutusundan Android 
7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor. Metal kasalı Mi Max 2'nin arkasında parmak izi okuyucusu da yer alıyor. 


Teknoloji ve klasik saatin bileşimi: DieselOn Time 


Diesel saatleri, cesur tasarım çizgisiyle adım attığı akıllı saat dünyasında, teknoloji ve saatseverleri özel bir seriyle şaşırtmaya hazırlanıyor: DieselOn Time. DieselOn Time, kullanıcı odaklı akıllı saatleriyle yalnızca fonksiyonel değil, asi ruhunu stiline yansıttığı modellerinin şıklığı sayesinde de saatseverlerin ilgi odağı oluyor. Her hareketinizi ölçen, saatin kadranında uyarıları görebileceğiniz ve aynı zamanda titreşimle bu uyarıları hissedebileceğiniz modelin sunduğu eşsiz deneyim, klasik bir saat modelinde bulabileceğinizden daha fazlasını sunuyor... Orta kurma tepesi farklı modlar arasında geçişi sağlarken, kaçırdığınız arama ya da bildirimi, üstteki kurma tepesine basarak kontrol edebilirsiniz. 
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OnepPlus'tan bokeh modeli OnePlus 5 


Amiral gemisi katili unvanına sahip olan OnePlus'ın uzun süredir dikkatleri üzerine 

çeken yeni modeli OnePlus 5 satışa sunuldu. 
6GB RAM, Snapdragon 835, arka kapağında çift kamerası ve DCI-P3 destekli 5,5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı ile ön plana çıkan OnePlus 5, 2.399 TL'den satışa sunuluyor. 
Cihaz, benzerlerine kıyasla düşük fiyatıyla dikkat çekiyor. Full HD 5.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelen cihaz, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Gücünü 2.45 GHz Snapdragon yonga setinden alan ve 2 adet arka kameraya sahip cihaz, 3.300 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. 


FullVision ekranlı LG 6 


LG Electronics, yeni O serisinde yer alan ve LG G6'nin ardından FullVision görüntü kalitesine sahip ilk akıllı telefon olan LG 06'yı duyurdu. O serisi telefonlar, LG'nin kullanıcıların talep ettiği pek çok üst düzey özelliğini rekabetçi fiyatlarla tüketicilere sunuyor. 

O serisi, LG'nin üst sınıf telefonlarının temel özelliklerini uygun fiyatla sunan güçlü ve orta sınıf akıllı telefonlarının en son ürün ailesi. LG 06, LG'nin amiral gemisi G6'nın en beğenilen özelliklerini inceltilmiş çerçeveye sahip FullVision ekranla destekleyen parlak ve etkileyici bir gövdede sunuyor. 06 ailesi; 06*, 
06 ve 06 'dan oluşuyor. Hafıza ve depolama konusundaki 3 farklı seçenekle 
farklı kullanıcı gruplarına sesleniyor. 
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Kullanılmış Telefon 
Satın Alma Püfleri 


En iyi akıllı telefonlar, cazip özellikleri şık bir şekilde sunarlar, ancak ucuza gelmezler. Yeni bir akıllı telefonda 3,000 TL'nın üzerine rahatlıkla çıkabilirsiniz - örneğin Samsung Galaxy S8 3,200 TL'den başlıyor - ancak şık bir akıllı telefonu yakalamak için tüm paranızı yatırmanız gerekmez. Kullanılmış bir cihazı satın almak da, satın alımda tasarruf yapmak için denenmiş ve doğru bir yöntemdir.Burada, seçeneklerinizi belirleyeceğiz ve kullanılmış bir akıllı telefon satın almanız için bazı ipuçlarını inceleyeceğiz ve bazı şeylere aldanmamanıza yardımcı olacağız. Tüm ikinci el akıllı telefonlar eşit değildir, bu nedenle bunları kategorilere ayırarak bakmak lazım. 


Yenilenmiş akıllı telefonları satın almak Alınabilecek en iyi kullanılmış akıllı 


telefon, yenilenmiş bir telefondur. 
Bunlar, bir nedenden ötürü üreticiye geri dönen telefonlardır. Tamamen test edilmiş, fabrika ayarlarına sıfırlanmış ve sertifikalandırılmışlardır. Genellikle bir çeşit garanti ile gelirler. Yenilenmiş bir telefon satın aldığınızda, yeni satın alınmış bir telefon deneyiminize yakın olmalıdır. Yenilenmiş akıllı telefonlardan çok etkilenmeden önce, en pahalı akıllı telefon türü olduklarını belirimek gerekir. Az miktarda riskle önemli miktarda tasarruf edersiniz, ancak gerçek kelepirleri de göz ardı etmeyin. 


Sertifikalı ikinci el 

akıllı telefon satın almak Yenilenmiş telefonlardan bir kademe aşağı gidersek, sertifikalı ikinci el kendi kategorisini bulursunuz. 


dosya 


Bu telefonlar da birtakım testlerden geçmeli, fabrika ayarlarına sıfırlanmalı ve sınırlı bir garanti ile gelmeli. 
Yenilenmiş telefonlara kıyasla biraz daha ucuz olurlar, ancak muhtemelen daha iyi durumda olmayacaklardır. İkinci el telefonlar, düzgün çalıştıklarından emin olunması 

için test edilmiştir, ancak yeni gibi değildirler - bunlar akıllı telefonlardır ve kozmetik hasar veya iç aşınma ve yıpranma görülebilir. 
Ayrıca mutlaka yeniden kutulama yapılmayacak veya yeni telefon olarak sunulmayacaklardır ve bazı aksesuarları da eksik olabilir. Satın almadan önce her zaman ayrıntıları kontrol edin, çünkü perakendeciden perakendeciye sertifikanın tanımı konusunda farklılıklar olabilir. 
Sundukları garantide de farklılıklar olacaktır. 
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Kullanılmış telefon satın almak En büyük pazarlık kullanılmış akıllı telefon kategorisinde bulunmakla birlikte, kullanılmış bir akıllı telefon satın alırken daha büyük riskler 

de bulunmaktadır. Bir önceki yılın amiral gemisi bir ürününü ekstra aksesuarlarla birlikte ucuz fiyatla elde edebilmek mümkün olabilir, ancak aynı zamanda kötü bir ürünü iadesi olmadan almak da söz konusu olabilir. 


Satıcının açıklamasını dikkatli bir şekilde kontrol etmeniz, Internette yalnızca fotoğraflı ürünleri göz 


önünde bulundurmanız ve satın al- 


madan önce soru sormanız gerekir. 


Mümkünse olumlu değerlendirmelere sahip olan satıcıları deneyin. 
Bazı satıcılar, bir şeyler ters giderse ödeme koruması sağlayabiliyorlar; bunu hepsinin yapmaz. 


Bir iade politikası aramalısınız, Pay-Pal gibi bir hizmet kullanmalısınız, yeni telefonunuz hasar görüp çalınırsa paranızı geri alma ihtimaliniz olur. Bir telefon satın almak üzere satıcı ile bizzat görüşecekseniz, daima birisini yanınıza alın ve görüşmek için iyi aydınlatılmış halka 


açık bir yer seçin. Satıcıya, almayı tercih etmeden önce test etmek istediğinizi belirtin ve bunu yapmak için bir SIM kartı getireceğinizi belirtin. Bu, dolandırıcıları caydırabilir. 


Doğru fiyat önemli 

Ne kadar harcamanız gerektiğine dair bir fikir edinmek için biraz araştırma yapmalısınız. Bunun için müzayede sitelerini ve ikinci el sitelerini dolaşabilirsiniz. 

İnsanlar yeni cihaz satın almak için eski cihazlarını satma eğilimindeyken, eski akıllı telefon modellerinin fiyatları da her zaman yeni bir cihaz 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Düşünülmesi gereken 


önemli şeyler 

Kullanılmış bir akıllı telefon satın alırken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var, bu nedenle üzerinden gidilecek bir kontrol listesi hazırladık. Bunlardan herhangi biri net değilse, satın almadan önce satıcıya danışmalısınız. 


Herhangi bir ağda kullanılacak telefon mu, yoksa kilitli telefon mu? 
Telekom şirketlerinin özel akıllı telefonları biraz daha ucuz olabilir, ancak SIM kilitlidirler; bu nedenle, servis aldığınız telekom şirketinden memnunsanız, 

onun özel cihazına bakabilirsiniz. Kilitli olmayan akıllı telefonlar, herhangi bir ağda kullanılabilir. 


Telefon herhangi bir aksesuarla mı geliyor? 

Orijinal kutusunda mı, birlikte gönderilen şarj cihazı ve kablo var mı? Kılıf veya kulaklık gibi fazladan aksesuar olup olmadığını bilmeniz gerekir. Orijinal kutu, telefonun çalınmadığının ve bir önceki sahibinin cihazı bakımlı tuttuğunu gösteren 


iyi bir işarettir. 

p yasaya sürüldüğünde düşer. Bir — pil sorunlarına dikkat etmelisiniz. Fabrika ayarlarina silırlanmış ini? 
hedef fiyat belirlediğinizde sabırlı Sonuçta, piller zamanla bozulur ve Temizlenmiş bir telefon istersiniz herhalde. 
olmaya çalışın. Ortalama fiyattan sonunda şarj etmekte zorlanabilirsi- Önceki sahibinin tüm kişisel hesaplarını daha iyi bir fiyat elde etmeye çalışı- niz. Ayrıca bir arıza teşhisi uygula- kaldırdığından ve Fabrika Sıfırlama yorsanız, o zaman bir teklif savaşına ması denemek veya servis kodlarını KOTU nee) die alimi 

z i : iL N emin olun. Bu, Google'ın yakın zamanda girmekten kaçınmanız gerekir. da kullanmak isteyebilirsiniz. Çoğu Android'e eklediği ve hırsızları yıldırmayı 

telefon için bunları hızlı bir online amaçladığı bir güvenlik özelliğidir. 

Müzayede sitelerde pek çok farklı- o arama ile bulabilirsiniz ve pil, ekran Telefon satılmadan önce FRP devre dışı lıklar vardır, bu nedenle son anda Oo ve birkaç diğer parçayı test etmenize Kak ile GL e an aka m. , e bp sonra bile, cihazı kullanmadan önce ürünlere teklif vermek için bekle- zin verirler. cihazla kayıtlı olan son Google hesabına mek akıllıca olabilir. Hafta ortası kullanıcı adı ve şifre girmeniz istenir. 


sona erecek açık artırmaları seçin, o Bir sorun bulacaksanız, onu daha 


çünkü cumartesi ya da pazar günleri sonra değil, hemen izole etmek daha Fiziksel! bir hasar ar e 


İdeal olarak, satın almadan önce 


sonlanacak açık artırmalar çekici iyi. fotoğraflarını inceleyebilirsiniz, ancak olmayabilir. verilen fotoğraflarda belli olmayan Bir garantiniz varsa, hızlıca bir herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol 

Telefonunuzu test edin talepte bulunabilirsiniz. Değilse, e ye ey e een 

: p Gi i | ; önce su hasarı olup olmadığını sormak Yeni telefonunuz geldiğinde, derhal telefonunuzu iade etmeyi deneyebi- isteyebilirsiniz. 
deneyin ve iyice test ettiğinizden ir veya PayPal yoluyla geri ödeme emin olun. talep edebilirsiniz. Satıcı ile şahsen SIM'i takın ve çalıştığından emin görüşecek ve nakit ödeyecekseniz, olun, MicroSD kartınızı takın (var- buluşmaya bir SIM kart, kablo, dizüs- 


sa), telefonu şarj etmeyi deneyin ve tü bilgisayar ve kulaklıkla donanmış kulaklık bağlantı noktasını test edin. olarak gidin ve satın almadan önce Ayrıca, özellikle eski telefonlarda testleri yapın. 
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İşinize Çok Yarayacak 
15 Uygulama 


Mobil cihozlarınızda günlük yaşamı kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz bazı mobil uygulamaları dikkatinize sunuyoruz. 


Plalc Lite 

Fiyat: Ücretsiz 

İşletim sistemi: iOS 

iOS için PCalc Lite, güçlü özelliklere sahip, Ücretsiz, son derece esnek bir bilimsel hesap makinesi. Ayrıca birçok eklentisi var. 


Temel paket, trigonometrik ve logaritmik fonksiyonlar, bir radyan modu, geri alma ve yeniden hesaplama işlemleri sunmanın yanı sıra birim dönüştürmeye de yardımcı oluyor. 
Daha fazla güç arayan kullanıcılar, uygulama içi satın alma işlemleriyle ek özellikler ve işlemler satın alabilir veya $9.99'a tam sürümü alabilirler. 


Norton Family Premier 

Fiyat: $49,99 

Norton Family Premier, bir ebeveynin bir mobil cihaz yönetimi ürününden isteyebileceği her özelliği içeriyor ve sizin birden fazla cihazda birden fazla özelliği kontrol etmenizi sağlıyor. Çocuklarınızın Android telefonlarını nasıl 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kullandıklarının her yönünü izleyemeyeceksiniz, ancak web filtreleme, uygulama izleme ve konum izleme özellikleri ile onlara mobil cihazlarını sorumlu bir şekilde kullanmalarını hatırlatmak için yeterli kontrole sahip oluyorsunuz. 


OkCupid 
Fiyatı: Ücretsiz 
İşletim sistemi: Android, iOS OkCupid, geniş bir kullanıcı tabanı ve kolay tanışma araçları içeriyor. OKC, kullanıcıların Garip Çalışkanlar, Sakal Sevenler, Dünya Seyyahları gibi potansiyel eşleşme çağrışımları ile hızlı bir görüntülemeye olanak tanıyan, yeni bir “Tatlar” sistemi gibi özellikleri uygulamalarına eklemeye çalışıyor. 
Tüm bunlar, OkCupid'in mesajlaşma araçlarına, kişilik testlerine, Instagram entegrasyonuna ve diğer eski favorilere ek olarak verilmekte. 


Ücretli bir abonelik, düzeltilmiş arama araçları ve sizi seven kullanıcıları görme gibi diğer özellikleri de sağlıyor. 


Smithsonian Eclipse 2017 

Fiyatı: Ücretsiz 

İşletim sistemi: Android, iOS Smithsonian'ın özel güneş tutulması uygulaması, uzay tutkunlarına, NASA'nın tüm güneş tutulmalarının canlı yayınına doğrudan erişimlerinin yanı sıra SkySafari 5 motorunun desteklediği etkinlik sanal tasvirini de kazandırıyor. Smithsonian Astrophysical Observatory'ın referans amaçlı güneş araştırmasına, geri sayım sayacına ve bulunduğunuz yere göre özelleştirebileceğiniz güneş tutulması yolunun interaktif bir haritasına erişebilinecek yerleşik bir portal da bulunmakta. 


Fantastical 2 

Fiyatı: $4,99 

İşletim sistemi: iOS 

Fantastical 2, iPhone için en iyi takvim uygulamalarından biri. Uygulama, hatırlatıcılar, özel etkinlik ayrıntıları, özelleştirilmiş uyarılar ve çok daha fazlası için destek ile birlikte geliyor. 
Fantastical 2, dikteyi de destekliyor, böylece yalnızca bir ses komutu ile et- 


kinlikler oluşturabiliyorsunuz. Fantastical 2, iOS ile birlikte gelen standart Takvim uygulamasının yerine her 

cephede daha iyi özellikler sunuyor. 


Tasker 

Android'teki kullanışlı uygulamalarından biri olan Tasker, işleri hızlı 

bir şekilde yapmak isteyen herkes için mükemmel bir araç. Uygulama, seçtiğiniz görevleri otomatik olarak gerçekleştirilmesi için ayarlamanıza izin veriyor. SMS mesajlarını otomatik olarak göndermek, tarayıcınızı açmak ve bir web sayfasına gitmek ve başka görevler için ayarlayabiliyorsunuz. 


Castro 

İşletim sistemi: iOS 

Pek çok iyi podcast uygulaması olsa da, iyi birine sahip olmak için biraz para vermek gerekiyor. Castro, diğer podcast yöneticilerine kıyasla biraz farklı şeyler yapıyor; aboneli podcast'lerinizin yeni bölümlerini sıralamak için bir e-postaya benzer bir gelen kutusu sunuyor. Kullanıcıların sonradan dinlemek için önceden plan yapmalarına izin vererek, uygulamanın otomatik olarak indirdiklerini ve kullanıcının istediklerini kuyruğa alıyor. Castro, alışılmadık iş akışına ek olarak, oynatma denetimleri, uyku zamanlayıcısı, keşif notları gösterme ve karşıdan yükleme yönetimi gibi çeşitli güzel özelliklere de sahip. 


Pocket Casts 

Pocket Casts, arzu ettiğiniz tüm programlamaları bulmanıza yardımcı olan geliştirilmiş bir podcast uygulamasıdır. Uygulamada, şovlarınızı 


ve paylaşım araçları, 


NPR Programs: Wait 
Wait... Don't Teli 
Me! Podcast 


NPR Programs: Fresh 
Air Podcast 


NPR: Tiny Desk Cemcerts 
Video Podcast 


NPR> Car Talk Podcast 


Mi NPR Al Songs 


Considered Podcast 


..—.—... 


e 


NPR: 06-21-2014 Wait Wait 
Dea” Teli Me! 


There's Ne Surh Thing 23 
Free Appetizer 


The Moth Radio Hour; All 
Ste, Meterans & Raxarı, 


uygulama 


Playback speed 


Seep timer 


# Smithsonian 


ECLİPSE 


2017 
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uygulama 


oynatabilir, daha sonra kullanmak üzere kaydedebilir ve aboneliklerinizi yönetebilirsiniz. Aracın önbelleğine bir Android akıllı saati de eklerseniz, uygulama Android Wear ile de entegre olur. 


Just Press Record 

İşletim sistemi: iOS 

ust Press Record, iPhone, iPad ve pple Watch için çok yönlü, tek dokuuşlu bir kayıt uygulamasıdır. Ayrıca, olay not alımı için yerleşik transkripiyon özellikleri gibi bazı kullanışlı zellikler getiriyor. Kullanıcılar, bir 

ilit ekranından veya bildirim aracından uygulama simgesine uzunca 

bir süre basarak kayıt yapabilirler. 
(Ayrıca, Apple'ın akıllı saatlerinden birine sahipseniz, Just Press Record için bir Apple Watch Complication var.) Uygulama, çeşitli dil desteği ve noktalama komutlarıyla konuşmayı yazdırabiliyor. Kayıtlar tarih ve saate 


p > > 


n k s ö k 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göre sıralanıyor ve manuel olarak yeniden adlandırılabiliyor. Transkripsiyon, kayıtlar arasında belirli terimler için arama yapmanıza da olanak tanıyor. Kayıtlar ve yazışmalar iCloud ile senkronize ediliyor ve onları çeşitli uygulamalarla paylaşabiliyorsunuz. 


Poweramp 

Fiyatı: $1.99, 

15 gün ücretsiz deneme 

Telefonunuzun müzik çaları muhtemelen tamamen kendi kendine hizmet verebilen bir uygulamaysa da, bir çok özellikle birlikte gelen 

üst seviyede bir müzik çalar arayan kullanıcılar, Android'deki en popüler müzik çalar uygulamalarından biri olan Poweramp'ı denemek isteyebilirler. Poweramp, MP3, 0GG ve FLAC gibi çeşitli müzik formatlarının yanı sıra çeşitli ön ayarlarla on bantlık bir ekolayzır ile uyumluluk sağlıyor. 
Kullanıcılar uygulamayı, sürekli çalma, 


2 


parça geçişlerini sağlama ve albüm kapak resimlerini indirecek şekilde ayarlayabilirler. En iyi tarafı da 15 gün boyunca Poweramp'ı, uygulamanın verdiği tüm ekstraları beğenip beğenmediğinize karar vermeniz için ücretsiz deneyebiliyorsunuz ve daha sonra bir anahtar satın almanız gerekiyor. 


A Writer 

İşletim sistemi: iOS 

Çok sayıda mükemmel mobil ofis uygulaması var, ancak iA Writer, sayısız kullanışlı özelliğe sahip olan son derece temiz ve pratik bir yazma uygulaması olarak öne çıkıyor. Özünde, düz bir metin editörü olan iA Writer, resim, tablo ve metin dosyalarının gömülmesinin yanı sıra geçerli cümle, paragraf veya sözdizimi öğelerini görsel olarak vurgulayan bir odaklanma modu içeriyor ve kullanışlı makrolar eklemenize izin veren özelleştirilebilir bir klavye çubuğuna sahip. Bulut de- 


polama desteği, sayısız dışa aktarma seçenekleri ve diğer özellikler onun şık ve güçlü bir mobil metin editörü olmasını sağlıyor. 


Solid Explorer 

Android'in avantajlarından biri, dosya sistemine erişebilmeniz ve klasörlerinizi ve belgelerinizi düzenleyebilmenizdir. Başka ücretsiz dosya yöneticileri olsa da, ücretli Solid Explorer daha iyidir, temiz bir Materyal tasarım stiline sahipken, iki pencereli arayüzü telefonlara ve tabletlere getiren etkileyici bir Android dosya yöneticisidir. 


Sürükleyip bırakma desteği ile birleştirilen iki bağımsız keşif paneli, dosyaları farklı yerlere kopyalamayı kolaylaştırıyor ve hatta Drive ve Dropbox gibi bulut depolama hizmetlerine göz atmak için bir panel ayarlayabiliyorsunuz. 

Solid Explorer ayrıca. ZIP, TAR ve .RAR gibi arşivlenen dosyaları da destekler. Solid Explorer, USB OTG 


desteği, FTP sunucusu eklentisi ve benzeri yeni özellikler getiren çok çeşitli eklentileri de desteklemektedir. 


Reeder 3 

İşletim sistemi: iOS 

İlk Reeder, sınıfının en iyisi bir RSS okuyucusuydu ve Reeder 3, öncüllerinin üzerine Feediy, Feed Wrangler ve Feedbin gibi çeşitli haber bülten hizmetlerini destekleyen temiz, özellik dolu bir iOS haber okuyucu uygulaması sunmak için hazırlandı. 


Uygulama, öyküleri yoğun, pratik e-posta tarzı listelerde görüntüler 

ve temiz bir makale görüntüleyici, reklamları ve diğer gereksiz fazlalıkları kaldırır. 

Kaydırma denetimleri, liste görünümünde kullanıcı tarafından konfigüre edilebilen işlemlerin yanı sıra makale görünümünden tam web sitesine hızla geçmenize olanak tanır. Buna ek olarak, uygulama Pocket, Pinboard ve Evernote gibi çeşitli paylaşım servislerini de destekliyor. 


uygulama 


e” 


MAPS, 
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AccuWeather Platinum 

İşletim Sistemi: Android 

Daha iyi hava tahminleri almak ve çevrenizdeki gelişmeler hakkında en güncel bilgileri almak istiyorsanız, AccuWeather Platinum'u konirol edin. 
Uygulama size sokak seviyesine kadar koşullar verebilir. Ayrıca, gezi sırasında şemsiyenizi yanınıza alıp almamaya karar vermenize yardımcı olması için hava durumu bildirimlerini ve diğer bilgileri gönderir. 


Nova Launcher Prime 

Nova Launcher Prime, Google Play pazar yerindeki en eski ve en popüler uygulama başlatıcılardan biridir. 
Uygulama, ana ekranda uygulamaları açmak için hareketleri kullanmanızı ve farklı uygulamalar ve klasörler oluşturabilmenizi ve önemsediğiniz uygulamaları gizleyebilmenizi sağlar. Ayrıca hareketlerinizle özel kaydırma efektleri oluşturabilirsiniz. Daha üretken olmak isteyen herkes için kullanışlı bir araç. 
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Giriş Seviyesi Akıllı Telefonlar 


Giriş seviyesi akıllı telefonlar genellikle ortalama kullanıcılar için tasarlanmıştır. Teknik açıdan, daha az bellek ve daha düşük depolama kapasitesi ile daha az güçlü bir donanım kullanırlar ve bu nedenle de ücretsiz ve açık kaynaklı olan daha oz güçlü bir işletim sistemi 


ile çalışırlar. 
Pazarlamacılar için, giriş seviyesi fonlar, en üst seviye olanlarla aynı kadar zengin olmayabilir, ancak bir akıllı telefon, belirli bir üreticinin tasarımı paylaşabilir, ancak dahaaz Oo kesinlikle geleneksel bir cep telefo- kendi sınıfının en ucuz modeli veya gelişmiş özellikler içerirler. nundan daha fazla özellik sunar. 
temel modeldir. Bununla birlikte, Tüketiciler için, giriş seviyesi bir akıl- o İşte size önereceğimiz giriş seviyesi bazı başlangıç seviyeli akıllı tele- li telefon, en üst düzeydeki özellikler o akıllı telefon modelleri. 

> Samsung Galaxy J1 Ace 4G / 


Fiyatına göre kullanıcılara beklentilerin üzerinde bir performans sunuyor. Çoğu cihazda görmeye alışık olduğumuz Android işletim sistemi bu cihazda da yer alıyor. Android 

4.4.4 Kit Kat işletim sisteminden gücünü 

alan telefon, Google Play Store sayesinde uygulama alanında da bolca seçenek sunmayı başarıyor. İşletim sisteminin yanı sıra cihazın sahip olduğu 1850 mAH gücüne sahip bataryası da şarj problemlerinizi ortadan kaldıracaktır. Artık her telefonda olmazsa olmazlar arasında konumlanmış olan kamera, Galaxy J1 Ace'de arka tarafta 5 MP, ön tarafta 
2 MP olmak üzere konumlanıyor. 

Fiyatı: 750 TL 


> TP-LINK Neffos C5 Max 

Çoklu ortam uygulamalarından ve oyunlardan keyif alabilmenize imkan tanıyan donanımı ve 5.5 inçlik geniş ekranıyla öne çıkan bir ürün, 1.3 
GHZ hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemcisi, 2 
GB belleği ve 16 GB depolama alanıyla birçok noktada yeterlilik sunuyor. 32 GB hafıza kartı desteğiyle depolama konusunda alternatif 
çözüm sunan model, değişebilir tipteki 3045 
mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım vadediyor. 
4.5G teknolojisine desteği ve Android 5.1 işletim sistemine sahip olan TP-LINK Neffos C5 Max modelleri, gürültü önleyici ikinci mikrofonları sayesinde gürültülü ortamlarda sesinizin karşı tarafa daha net iletilebilmesini sağlıyor. 

Fiyatı: 599 TL 
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> Casper Via E1 

Markanın bu alandaki en iyi temsilcilerinden biri.5 inçlik ekranıyla, yazışmalarınızı 

ve diğer iletişim faaliyetlerinizi kolayca gerçekleştirmenize ortam hazırlayan 

model, eğlence içerikli uygulamalardan ve oyunlardan da üst düzeyde keyif almanıza imkan tanıyor. 8 saatlik konuşma ve 3G modundayken 160 saatlik bekleme süresini 
2500 mAh'lik batarya sayesinde vadeden 
Casper Via E1, uzun seyahatlerinizin daha eğlenceli olmasını sağlıyor. Çerçeve ve gövc kısmı metal yapıdaki model, dayanıklılığı şıklıkla bir arada sunmayı başarıyor. 

Fiyatı: 742 TL 


> Vestel Venüs V3 5580 

Güçlü işlemci mimarisi sayesinde tüm işlemlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir akıllı telefon deneyimi sunan Vestel Venüs V3 5580, Vestel'in kalitesini, Android dünyasının ayrıcalıkları ile buluşturuyor. 

5.5 inçlik bir ekrana ve 1920 x 1080 ekran çözünürlüğüne sahip 

olan model, Full HD görüntüleri garanti altına almak için LTPS IPS görüntüleme teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Özellikle telefonunda film ya da video izlemekten keyif alanlar için geliştirilmiş seçeneklere sahip Vestel Venüs V3 5580 modelleri, kamera deneyimini de bir üst boyuta taşıyor. 16 MP'lik arka ve 5 MP'lik ön kameraya sahip olan model sayesinde, eşsiz kareler yakalayabilir, anılarınızı yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesinde ölümsüzleştirebilirsiniz. 
Fiyatı: 739 TL 
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& > Alcatel Shine Lite 

Fiyatı ile her bütçeye hitap etmeyi başarıyor. 141,5 mm yükseklik, 71,2 mm genişlik, 7,5 mm kalınlık ve 156 gram ağırlık ölçülerinden meydana gelen akıllı telefon modeli, cam ve metalden oluşan şık tasarımı dışında ince yapısıyla da dikkat çekiyor. Ön ve arka yüzeyi Asahi Dragontrail Glass kaplı olan ürün, çizilmelere ve kırılmalara karşı 

ekstra dayanıklılık gösterirken metal çerçevesi sayesinde sağlamlığını ve etkileyiciliğini perçinliyor. Altın, siyah ve beyaz panel renkleriyle satışa sunulan Alcatel Shine Lite modelleri, böylece farklı tarzlarla kusursuz bir uyum yakalayabiliyor. 
Fiyatı: 749 TL 


> Asus Zenfone Go 

Temel donanımsal özelliklerine bakıldığında 1.3 GHZ hızında çalışan 
4 çekirdekli MediaTek'in Ouad-Core ARM Cortex A7 işlemcinin 
kullanıldığı görülüyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza ile desteklenen ürün, Mali 400 MP grafik işlemci ile geliyor. Çoklu uygulamalarda ve yüksek hız gerektirmeyen oyunlarda da yeterli performansı sunan Zenfone Go, ekran özelliklerinde de uygun nitelikler taşıyor. 5.0 inçlik IPS LCD ekranı, video izlerken veya oyun oynarken size uygun bir performans sunarken 720x1280 HD ekran çözünürlüğü ve 294 PP piksel yoğunluğu ile video ve görsellerde renkleri başarıyla gösteriyor. 
Fiyatı: 715 TL 
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> LGK82017 

Oualcomm Snapdragon 425 Ouad-core 

1.4 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci kullanılmış. Ortalama kullanımda yeterli kabul edilen performansa sahip olan işlemci, 1.5 
GB RAM ve Adreno 308 grafik işlemci ile tamamlanıyor. Cihazın belleği ise 16 GB ve Micro SD kart desteği sunan üründe hafıza kartı kapasitesi ise maksimum 32 GB olarak belirleniyor. Uygulamalarda ve küçük çaplı 
müzik ve fotoğraf arşivlerinde yeterli olan 16 
GB'lik hafızanın yanında daha büyük arşivleri saklamak için hafıza kartı desteğine yer vermesi olumlu bir özellik. 

Fiyatı: 750 TL 


> ZTE Blade V7 Lite 
Temel düzeydeki beklentilere yanıt veriyor. 
1.0 GHz frekansında çalışan dört çekirdekli işlemcisi, 2 GB'lik belleği ve 16 GB'lik dahili depolama alanıyla güncel gereksinimleri karşılayan akıllı cep telefonu, 2500 mAh değerindeki bataryasıyla şarj azalmasından kaynaklı sorunların yaşanmasını engelliyor. 
Fotoğraf çekmekten hoşlanan teknoloji tutkunlarının beğeneceği 13 MP çözünürlüğündeki arka kamerası ve 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerasıyla harikulade pozlar elde eden ZTE Blade V7 Lite, parmak izi okuyucu, 4.5G teknolojisine verdiği destek ve en güncel mobil işletim sistemlerinden biri olan Android 6.0 ile günceli kolayca yakalıyor. 
Fiyatı: 725 TL 


> Xiaomi Redmi Note 2 
152 x 76 x8.3 mm boyutları 
ile büyük telefon kullanmayı sevenleri mutlu eden Redmi 
Note 2, 160 gramlık ağırlığı ile boyutları göz önüne alındığında hafif bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 
5.5 inç IPS LCD kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan model, 16M renk derinliğiyle canlı ve parlak bir görüntü yansıtmayı başarıyor. 9071.5 gibi oldukça iyi bir ekran — gövde oranına sahip olan Xiaomi 
Redmi Note 2, 1080x1920 piksel çözünürlüğü ve 

403 ppi piksel yoğunluğu 

ile mükemmel netlikte 

ve keskinlikte görüntüler sunuyor. 

Fiyatı:740 TL 
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> General Mobile GM5 
GM 5'in üzerinde, 5 inç boyutunda bir ekran ve 
Gorilla Glass 4 teknolojisi yer alıyor. 5 inç bir çok kullanıcı için ideal boyu olmasıyla ön plana çıkıyor. 
Ayrıca cihazın sahip olduğu 
2500 mAH gücündeki 

pil de, uzun süre şarj konusunu unutmanızi 
sağlayacaktır. Cihazın 294 
PPİ ve IPS panel HD ekran sayesinde görüntüleri daha net olarak görme şansı da elde edeceksiniz. 

Fiyatı: 733 TL 


> HTC ChaCha 

Cihaz, Android 2.3 işletim sistemini kullanıyor ve HTC Sense arayüzüyle Facebook'a entegre halde piyasaya sürülüyor. Telefon, 114.4x64.6x10.7 mm ebatlarında ve avuca rahatça oturuyor. 
800MHZ'lik işlemcisi, sosyal ağlardaki işlemlerinizi rahatça yapmanıza yetecektir. 
Bu işlemciye 512 MB RAM ve 512 MB ROM eşlik etmekte. Kapasitif dokunmatik ekran, 2.6 inç boyunda ve 480x320 piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekran sayesinde dokunarak işlem yapabilir, ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. 
Fiyatı: 449 TL 


> Lenovo Vibe K5 Plus 

2 GB RAM kapasitesi ile 4 
kesintisiz ve hızlı bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. 
K5 Plus modelinin işlemci ve 
RAM kapasiteleri sayesinde telefonunuzu kasılma ve yavaşlama gibi problemleri yaşamaksızın kullanabilmeniz mümkün oluyor. Video ya da oyun içerikli uygulamaların giderek daha fazla öne çıkmasıyla birlikte, gelişmiş ekran özellikleri de telefonlar için vazgeçilmez hale geliyor. 
Modelin 5 inç'lik ekranı, hem rahat bir kullanım imkanı veriyor, hem de medya ağırlıklı uygulamalar için kaliteli bir görünüm ortaya çıkarıyor. 

Fiyatı: 749TL |“ 
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Android 8.0 Ne Zaman Gelecek? 


Telefonunuzda yeni Android sürümünü ne zaman kullanabileceğinizi merak ediyorsanız, burada kendi kullandığınız marka için kullanım 


tarihini bulabilirsiniz. 


Android 8.0 güncellemesi (Android Oreo da deniyor) büyük olasılıkla Ağustos ayında Android'in bir sonraki ana sürümünü cihazlarımıza getirecek. Önce Google cihazlarına, yani Pixel, Pixel XL ve desteklenen Nexus cihazlarına, daha sonra da Samsung, LG ve benzeri cihazlar tarafından üretilen diğer Android telefonlara gelecek. 

Telefonunuzun ne kadar sürede güncellemeye sahip olacağı çeşitli etkenlere bağlı: telefon üreticinizin güncelleme geçmişine, telefonunuzun ne kadar yeni (ve pahalı) olduğuna, telefonunuzun kilidinin 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açık olup olmadığına veya taşıyıcı markalı olup olmadığına, bölgenize vs.'ye bağlı. Ancak, geçmiş performans göz önüne alındığında, telefonunuzda Android O güncellemesine ne zaman sahip olacağınız konusunda oldukça doğru tahminler yapabiliriz. Aşağıda Nougat ve Marshmallow'a ne kadar hızlı sahip oldukları temel alınarak Android OEM'ler ele alınmıştır, bu nedenle ilk Android 8 güncellemesinin cihazınıza ne zaman geleceğini görmek için ilgili marka bölümüne bakabilirsiniz. 
Google, Android O'nun son halinin Ağustos'ta piyasaya çıkacağını 


resmi olarak duyurmadı, ancak Ağustos ayının sonlarında gelmesi bekleniyor, bazıları da ilk iki haftada çıkabileceğini söylüyorlar. Her iki durumda da, Ağustos ayı Android 8.0'ın beklendiği bir ay olacak gibi görünüyor şu anda. 

Hangi cihazda ne zaman yer alacağı konusunda ise, üreticiye ve modele bağlı olarak Android 8'in çıkışından sonraki üç ay ile bir yıl arasında bir süre olacağını söyleyebiliriz. Şimdi hangi üreticilerin hangi modellerde ne zaman yeni işletim sistemine geçeceğine bir göz atalım. 


Samsung'da Android 8'e geçiş Samsung, Android güncellemeleri açısından pek hızlı değil, bunun Android 8.0 güncellemesi ile önemli ölçüde değişmesi de beklenmiyor. 
Bu yavaşlıkta en önemli etkenler şirketin dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip olması ve dünya çapında sayısız telekom taşıyıcı firma ile anlaşmasının olmasıdır. 
Güncellenme listesinin başında amiral gemileri olacak, Ağustos'da resmen duyurulacak olan Galaxy Note 8'in yanı sıra Galaxy S8 ve S8 Plus yer alacaklar. Samsung'un Android 8.0 güncellemesini, Google çıkar- 


dıktan 5-6 ay sonra gerçekleştirmesi bekleniyor. Android 8.0 Ağustos'da sunulduğu taktirde güncellemeler 2018'in Ocak-Şubat aylarında gerçekleşebilir. Güncellemenin 2017'de yapılması, şirketin önceki sürümler- de izlediği politikaya bakıldığında pek mümkün görünmüyor. 


LG'de Android 8'e geçiş 

LG geçen sene V20'yi Android Nougat önyüklü olarak piyasaya sunmuştu - Android'in en yeni sürümüyle kutudan çıkan ilk telefondu. 
Galaxy Note 8'den sadece birkaç gün sonra, 31 Ağustos'ta çıkacak 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olan LG V30 ile bu yıl benzer bir şey yaşanabilir. LG diğer telefonlarda ise Google yeni sürümü çıkardıktan 2.5-3 ay sonra güncelleme yapmıştı. Android 8 için de aynı sürenin geçeceğini düşünürsek, bunların güncellenmesi Ekim/Kasım 2017'yi bulabilir. 


Sony'de Android 8'e geçiş Sony'nin Android için Konsept programını iptal etme kararı hayal kırıklığı yaratıyor ancak Sony, cihazlarını Android'in yeni sürümlerine güncellemekte başarılı bir şirket. 

Sony Android 8.0 güncellemesi 


A 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için Xperia XZ Premium'un listenin başında olması bekleniyor. Sony'nin LG ve Samsung gibi IFA'da yeni bir amiral gemisi ürün sunması gerçek bir olasılık, ancak ürünün Android O ile birlikte sunulma ihtimali oldukça düşük. Ancak Sony'nin önceki sürümleri çıktıktan 3-3.5 ay sonra kullandığını düşündüğümüzde, 
telefonlarını Android 8.0'a 2017 
Kasım/Aralık aylarında yükseltmesi beklenebilir. 


Motorola'da Android 8'e geçiş Motorola, efsanevi şöhretinin ardından tekrar eski durumuna gelmeye çalışıyor ve gelip gelmeyeceği pek bilinmemekle birlikte, marka Google ile Lenovo arasında el değiştirerek oldukça heyecanlı bir dönem geçirdi. Başta şirketin güncellemeleri hızla sunma becerisi olmak üzere, bazı iyi özellikleri yerinde kalmayı başardı. 
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Motorola'nın işletim sistemini güncelleme geçmişine baktığımızda, 

yeni sürümleri çıktıktan 2-3 ay sonra kullandığı görülüyor. Android 8 için de aynı şey geçerli olduğunda, yeni sürümü Motorola telefonlarda 2017'nin Ekim/Kasım aylarında görmeyi bekleyebiliriz. 


HTC'de Android 8'e geçiş 

HTC'nin bugünün ince çerçevesiz görünümündeki büyük boyut ve geniş çerçeveleri olsa bile, U11 oldukça iyi bir geri dönüş telefonu. Şirket, çekirdek özellikleri Google Play'e aktarma- ya başlayan ilk şirketlerden biri, böylece önemli bir firmware güncellemesi bağımsız olarak gerçekleşebiliyor. 
HTC, güncellemelerle ilgili daha ileri- ye dönük düşünen Android üreticilerinden biri olduğunu kanıtladı, ancak maceracı olmak bazen sorunlara 

da neden olabiliyor. HTC, piyasaya sürüldükten sonra açıkça görülen 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sorunlar nedeniyle Nougat güncellemelerini geçici olarak kapatan birkaç OEM'den biriydi. 

Şirketin işletim sistemi güncelleme geçmişine bakıldığında, yeni sürüm çıktığında bunu 4-5 ay sonra kullanan bir şirket olduğu görünüyor. Yani 
Android 8, HTC telefonlarında 2017 
Aralık veya 2018 Ocak aylarında görülebilecek. 


Huawei'de Android 8'e geçiş 

LG gibi Huawei de, şirketin normal- de yıl sonunda Android'in önyüklü en son sürümüyle bir cihaz çıkarması nedeniyle normal Android güncellemelerinin dışında kalıyor. Huawei Mate 8, Marshmallow ile Mate 9 da Nougat ile sunulmuştu. 
Şirket yeni sürümleri çıktıktan 3.5-5 ay kadar sonra kullanıyor. Android 8'i de 2017 Kasım'ı ve 2018 Ocak'ı arasında, muhtemelen Huawei Mate 10ile birlikte sunacaktır. 
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Android 8.0 Ne Getirecek? 


Google tarafından sunulacak Android 8.0'ın getirdiği yenilikleri sizin için özetledik. 


Yeni sürümün son halinin bu ay sunulması bekleniyor. 


> NAN Wi-Fi teknolojisi desteği 

NAN (Neighbourhood Aware Networking) Wi-Fi teknolojisi, WiFi Aware standardına dayanıyor. Uyumlu çipler içeren Wi-Fi cihazları, bu standart ile bir ağa bağlı olmadan belirli 

bir mesafe içerisinde birbirleri ile iletişim kurabiliyor ve çok hızlı veri alışverişi yapabiliyorlar. 
Düşük enerji modu ile de küçük boyutlu dosya alışverişi de yapabiliyor, enerji tasarrufu sağlıyor. 


> Arka plan sınırlamaları 
Yeni sürüm, arka planda çalışan uygulamaların aktif fonksiyonlarını sınırlamayı amaçlayan Arka Plan Sınırlamalarına sahip. Bunu da iki kategoride yapıyor. İlki, arka planda çalışan uygulamaların sisteme erişimini kısıtlıyor. İkincisi ise cihazın GPS, Wi-Fi gibi yararlandığı hizmetleri kısıtlıyor. 
Böylece daha sıkı bir batarya yönetimi gösteriyor. 


> Bildirimler 

Yeni sürümde bildirimler gruplanabilir haldeler. 

Belirli kategori veya uygulamalardan gelen bildirimleri gruplayabiliyorsunuz. Bildirim çubuğundaki gruplar, ok işaretine tıklandığında aşağı doğru genişliyor. Ayrıca iOS 

ve farklı Android arayüzlerinde gördüğümüz ikonların üzerinde yer alan sayısal bildirimler artık Android arayüzünde de yer alacaklar. 


> aptX Bluetooth standardı desteği 

Bluetooth üzerinden kaliteli 

ve az gecikmeyle ses aktarımı olan aptX Bluetooth standardı, Oualcomm tarafından geliştirildi. 
Android O ile artık Google 

da aptX standardına destek veriyor. Uyumlu Bluetooth çipleri 


taşıyan Android O cihazları yüksek kalitede ses aktarımı yapabilecekler. 


> Resim içinde resim (PIP) 
PIP (resim içinde resim) 

özelliği çok tanıdık bir özellik. 
Video oynarken uygulamadan çıktığınızda ekranda küçük 

bir pencere sabit kalıyor ve böylece video deneyiminiz sekteye uğramıyor. Bunu başka markalarda görüyorduk. Google da Android TV sürümüne bunu eklemişti. Şimdi akıllı telefon ve tabletlere de ekliyor. 


> Zil sesleri 

Önceki Android sürümlerinde istediğiniz bir müziği zil sesi yapmak zordu. Android O 

ile birlikte zil sesi ekleme penceresinde özel ses ekleme seçeneği de yer alıyor ve böylece kullanıcılar kolay bir şekilde istediği müziği zil sesi yapabiliyorlar. 


> Harici kaynaklara sınırlama 

Android için tek yetkili uygulama yükleme merkezi Google 
Play'dir. Bunun dışında farklı sitelerden indirme yaparak kurmak için Ayarlar menüsünden buna izin vermeniz gerekiyor. 
Android O'da iş biraz daha sıkı tutulmuş. Özel bir izin vermeniz gerekiyor. Böylece bir beyaz liste oluşturuluyor. Android O 

da bu listeyi dikkate alarak yanıt veriyor. 


> Ekstra menü tuşları 
Android O ile gelen en önemli yeniliklerden biri 

de menü tuşlarına ekstra tuş ekleyebilmek. Ayarlar menüsünde Arayüz Ayarlama sekmesine girdikten sonra ekstra menü tuşları karşınıza çıkıyor. Ekstra tuşlar ana tuş menünüsünün sağında ve solunda yer alıyorlar. 
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Kadınlar İçin Akıllı Mücevherler 


Akıllı giyilebilir cihazlara yeni bir kategori daha eklendi, bu seferki daha çok kadınlar için: akıllı mücevherler. Bir dizi akıllı mücevheri burada beğeninize sunuyoruz. 


Akıllı saatler ve fitness bantları tüm olmadan bir fitness bandının aktivi- rimlerini almak isteyen kadının buna dikkatleri üzerlerine çekebilir, ancak te izlemesine sahip olmak isteyen, cevabı, akıllı mücevherlerdir. Akıllı daha iyi görünen ve yüksek teknoloji- modaya uyan pek çok kadının ya yüzüklerden ve bileziklerden, kolye ye sahip başka bir giyilebilir cihazlar da kalın tasarımı ve göz kamaştırıcı ve gerdanlıklara kadar akıllı takıları bir sınıfı daha var. Yumuşak silikon kayış ekranı olmayan bir akıllı saatin bildi- araya getirdik. İşte favorilerimiz. 


> Bellabeat Leaf Urban 

Satın alabileceğiniz en akıllı mücevherin 

en çok yönlü ve zeki parçası. Aktivitelerini 

ve farkındalık pratiğini izlemek isteyen kadınlar için. Leaf Nature ve yeni Leaf Urban mücevher gibi görünen ince ve akıllı fitness takipçileri. Güzel tasarımına rağmen Leaf, bir Fitbit'in tüm gücünü içeriyor ve 

ona meditasyon egzersizleriyle kendi doğal yeteneğinin ipuçlarını ekliyor. Leaf, bir zincirle kolye olarak, Bellabeat'in deri kayışıyla bir bilezik veya giyiminize iliştirilen bir broş olarak takabileceğiniz çok yönlü küçük bir klipstir. Çok yönlülüğü canlandırıcıdır ve kadınlar için idealdir, çünkü çeşitli stilleri barındırır ve gerçek bir mücevher gibi görünür. Leaf Nature ahşaptan yapılmıştır 

ve metal klipsi yaprak şeklindedir. Bu 

arada, Urban, ahşap ve çevreye duyarlı 

taşa benzeyen, parçalanabilir bir plastikten yapılmıştır. Urban daha çevre dostu ve suya dayanıklıdır. Bozmadan onunla duş alabilirsiniz. 
Öndeki oldukça soyut yaprak tasarımı hoş görünüyor ve Üzerinde bulunduğu bilezik ya da kolye yüksek kaliteli. Metal klipsi kırmızı altın ve gümüş olarak iki tip renkle geliyor. 
Verilerinizi görmek için Leaf'i uygulamayla senkronize etmeniz gerekir. Uygulamada, aktif dakikalar, yakılan kaloriler, seyahat mesafesi, uyku ve farkındalık meditasyon oturumları için hedefler belirleyebilirsiniz. 
Sessiz bir şekilde sizi uyandırması için alarm kurabilir ve uygulamanızda regi dönemlerinizi izleyebilirsiniz. Bellabeat size cesaret verdiği ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya çalıştığı için harika bir deneyimdir. 

İster Urban'ı isterseniz Leaf Nature'ı satın alın, bu muhteşem mücevherle hayal kırıklığına uğramazsınız. İkisi arasındaki ana fark tasarım ve Urban'ın suya dayanıklı olmasıdır. Gerçekten satın alabileceğiniz en akıllı takı parçasıdır. 
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> Ringiy Aries Akıllı Yüzük 

Ringiy'nin yeni akıllı yüzüğü, göz kamaştırıcı, parlak bir pakette bildirim ve fitness izleme hizmeti sunmakta. Bildirimleri ve fitnesi modaya uygun şekilde takip etmek isteyen kadınlar için tasarlanmış. Ringiy akıllı mücevher alanında bir liderdir. Şirket, tam olarak gerçek takılar gibi görünen en güzel giyilebilir cihazları üretiyor. Hatta yarı kıymetli taşlarla övünmekte ve bazılarını 14K altın ile kaplamakta. Ringiy'nin en son akıllı yüzüğü Aries, her zevke uyacak şekilde beş farklı stilde sunulmakta. 
Yüzükler, 18k altın veya gümüş metal kaplı paslanmaz çelik halinde mevcutlar ve 5, 6, 7, 8 ve 9 yüzük boyutlarında sunulmaktalar. Lapis, siyah oniks, gökkuşağı ay taşı ve turmalinasyon kuvars değerli taşlar arasından seçim yapabilirsiniz. Yüzük, gece mücevher kutusunda şarj olur, böylece bir zorluk aşılmış olur, her şarj birkaç gün idare eder. Yeni Aries yüzükleri, yalnızca 100'den fazla uygulama için özelleştirilebilir 


bildirimleri sunmanın yanı sıra, aktivitelerinizi de izler. Ringiy uygulamasının 


kullanımı çok kolaydır. Aktivite ölçümlerinizi görüntüleyebilir, bildirimlerin farklı uygulamalar için nasıl yönetileceğini ayarlayabilir ve her bildirim türü için farklı titreşimleri ve renkleri ayarlayabilirsiniz. Şimdiye kadar gördüğümüz en iyi akıllı yüzük ve kesinlikle klasik bir görüntüsü var. Bu, her yerde takmaktan çekinmeyeceğiniz gerçek bir takı parçası. Pek çok övgü alacağınızı garanti ederiz. 


> Ringiy Aries Bilezik 
Bir Fitbit'in tüm akıllarına sahip üst seviyede şık bir bilezik. 
Bildirim ve fitness takibi sunan çarpıcı bir bilezik isteyen kadınlar için tasarlanmış. 

Yüzük takmıyorsanız, Ringliy'nin Aries adlı çarpıcı bir akıllı bilezik serisi var. Bilezik akılı yüzüğün tümüyle aynı işlevleri sunuyor; bu nedenle aynı şekilde bildirim titreşimlerini ve renklerini 100'den fazla uygulama için özelleştirebilirsiniz. Ayrıca fitness ölçümlerinizi de izler. 
Uygulama iyi tasarlanmış ve bileziğinizi tercihlerinize göre ayarlamak kolay. Yüzük gibi, özel bir kutuda şarj ediliyor ve bir şarjla birkaç gün idare ediyor. 
Ringiy Aries bileziklerini 14k altın veya gümüş görünümlü parlak paslanmaz çelik gibi stillerde sunuyor. Taş seçenekleri arasında, lapis, gökkuşağı aytaşı, labradorit, mavi dantel akit, kar tanesi obsidien ve turmalinasyon kuvars var. 
Bilezik sevenleri memnun edecek ve herhangi bir 

kıyafetle giyilebilecek müthiş bir mücevher parçası. 

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> Caeden Sona Bağlantılı Bilezik 

Ortalama fitness izleyicinizden daha şık duruyor, ancak yine de kalp atış hızınızı izleyebilirsiniz. Tüm fitnes ölçümleri, meditasyon ve kalp atış hızını izlemek isteyen kadınlar için tasarlanmış. 

Daha geleneksel giyilebilir bir deneyim sunan, ancak yine de mücevher gibi görünen akıllı bir mücevher istiyorsanız, Caeden'in Sona Bağlantılı Bileziğini seveceksiniz. Bir bilezik gibi görünen ince bir deri bant. Beyaz ve kırmızı altın, siyah ve altın veya siyah * ve silah metali renkleri seçilebiliyor. Bir kelebek toka ile bileğe | * kayışla bağlanıyor. Ayrıca bandı çıkarabilir ve çalışırken silikon ile değiştirebilirsiniz. Sona, kalp atış varyasyonunuzu izlemek için bir kalp atış hızı sensörü içerir ve hem aktiviteniz hem 

de stres seviyeniz hakkında daha iyi bir fikir verir. Uygulama, adımlar, kalp atış hızı, yakılan kalori ve benzeri normal fitness ; ölçümlerini izler. Bununla birlikte, Sona'nın gerçek cazibesi meditasyon programlarıdır. Caeden'in meditasyon dizileri, Sovyetlerin astronotları eğitmek için kullandıkları aynı Rezonans eğitimine dayanıyor. Programlar, yalnızca stresinizi hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda stresli durumlarla nasıl baş edileceğini de öğretiyor. Çok düzgün bir fikir ve Sona çok yetenekli bir giyilebilir cihaz. Aynı zamanda Fitbit'den çok daha güzel görünüyor ve zihinsel sağlığınız için çok daha fazla şey yapıyor. 


> Apple Watch Series 2 

En iyi stile ve en iyi uygulamalara sahip kadınlar için en iyi görünümlü akıllı saat. Akıllı bşr saat isteyen kadınlar için tasarlanmış. 

Teknoloji dünyası kadınları akıllı saati sevmiyormuş gibi göstermekten hoşlanıyor, ancak bu açıkça yanlış. Akıllı saat isteyenler için, Apple Watch Series 
2 eniyisi. En ince bileklere ve en seçkin modacılara 
bile uyacak şekilde çeşitli stiller ve boyutlarda geliyor. 370 dolarlık soor modeli birkaç renkte: siyah, i kırmızı altın ve gümüş. Deri, silikon, kumaş ve metal kayışlardan geniş bir seçim yapabilirsiniz. Silikon 

7 kayışlar egzersiz yapmak için güzel, diğerlerini ise 
yerine göre kullanabilirsiniz. Satın alabileceğiniz bir dizi üçüncü parti kayışlar da var. 
Apple Watch Series 2 sadece harika görünmüyor, aynı zamanda tamamen işlevsel ve herhangi bir akıllı saatte gördüğümüz en iyi yazılımı çalıştırıyor. 

Su geçirmezliği 50 metreye kadar dayanabiliyor, böylece onunla yüzebilirsiniz ve dışarıdaki seyirlerinizi izlemek için yerleşik bir GPS'i de bulunuyor. Apple, rahatlamanıza yardımcı olmak için bir de meditasyon nefes alışı eklemiş. Uygulamalarınızın yanı sıra çok sayıda şarkı depolayabilirsiniz. Bildirim alacaksınız, bileğinizden mesaj gönderme olanağınız var ve inanılmaz fitness izleme olanağına sahipsiniz, hepsi harika görünümlü bir akıllı saatin içinde. Yine de bir Apple Watch'a sahip olmak için bir iPhone'a sahip olmanız gerekiyor. 

En iyi tarzdaki en iyi akıllı saati istiyorsanız, Apple Watch Serisi 2 sizin için. 

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İlginç Sanal Gerçeklik Uygulamaları 


Artık evimizde oturarak her yeri gezip ziyaret edebiliyoruz. Sanal gerçekliğin sağladığı bu olanakları deneyimlemeniz için size bazı seçenekler sunuyoruz. 


> Everest'e tırmanış e Everest VR 

Fiyat: $15 e Platform: Samsung Gear VR 

Everest VR, ilk kişinin gözü ile Himalayalar'daki efsanevi zirve tırmanışını yaşamanıza izin veriyor. Birden çok tarihi keşif yolunu takip edebilir ve zirveye ulaştığınızda benzersiz gözlem noktalarından tepeyi keşfedebilirsiniz. 


> Kara şövalye olun e Batman: Arkham VR 

Fiyat: $20 e Platform: HTC Vive, Oculus Rift, Sony PlayStation VR 

Batman: Arkham VR'da ayakkabıları giyip efsanevi süper kahramanın maskesini takıyorsunuz. Oyun, Batman'ın müttefiklerini tehdit eden gizemli bir komployu çözmeye odaklanmış. Gotham'ı keşfedin, ipuçlarını arayın ve elbette Batman'ın çarpıcı ve güçlü araç koleksiyonunu bu aksiyon dolu oyunda kullanmaya başlayın. 


> Kızıl gezegeni dolaşın e Hello Mars 

Fiyat: $2 e Platform: Google Daydream VR 

Hello Mars, NASA'nın herkese açık verilerine ve araştırmalarına dayanan kapsamlı bir VR deneyimi. 
Gerçek zamanlı grafikler içeren bir Mars iniş 

dizisi yaşayabilir, misyonunuz için bir simülasyon laboratuvarında eğitim alabilirsiniz; ayrıca Kızıl Gezegen üzerindeki çeşitli alanlarda dolaşabilirsiniz. Özel bir 

VR galerisi içerisinde Mars uzay araçları ve geçmiş misyonları öğrenme seçeneği de var. 


> Tüplü dalış deneyimi 

* Feel: TheMostOfTheSea 

Fiyat: $3 e Platform: Samsung Gear VR 

Feel: TheMostOfTheSea, dünyadaki en şaşırtıcı tüplü dalış yerlerini keşfetmenize olanak tanıyan bir sanal gerçeklik belgesel serisidir. Keşfetmek istediğiniz sualtı yaşam alanlarını bile seçebilirsiniz. Sualtı bahçelerinde yaban hayatın içinde yüzmek, batıklara yaklaşmak, su altı mağaralarını keşfetmek için seçenekler var. 


> Yaşamınız için koşun e Resident Evil 7: Biohazard 

Fiyat: $60 e Platform: PlayStation VR 

Efsanevi korku serisinin son sürümü, zorlu bulmacaları çözmenin yanı sıra ıssız bir Dünya'yı da keşfedip hayatta kalmanıza izin verecek. Oyun birden fazla nedenle oldukça rahatsız edici olabilir, bu nedenle yalnızca korku türünü sevenlere öneririz. 


© sanal gerçeklik 
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> Doğayı ve vahşi yaşamı keşfedin Bear Island e Fiyat: $3 

Platform: Samsung Gear VR 

Bear Island, güvenli bir beslenme alanı 

arayan Swift adlı genç vahşi ayının hayatına göz atmanıza izin veren inanılmaz bir BBC Earth yapımı. Mükemmel bir avlanma alanı arayışında olan Swift, kurtlar kadar yaşlı ayıları da içeren bir rekabetle karşı karşıya gelecek. 


> Favori bir klasik oyunu oynayın 

* Temple Run * Fiyat: Ücretsiz 

* Platform: Samsung Gear VR 

Herkesin sevdiği klasik ve bağımlılık yapan akıllı telefon oyunu Oculus VR'da mevcut. 
Engelleri aştığınızda başınızı çevirin ve Arctic Demon Monkey kovalamacasına başlayın. Geriye dönüp uzun süre bakmayın, engelleri kaçırıp maymun tarafından yakalanırsınız. 


> Bir gökdelenin kenarında durun * Richie's Plank Experience e Fiyat: $8 * Platform: HTC Vive ve Oculus Rift Yükseklik korkunuz mu var? O zaman bu deneyime pek katılmak istemeyebilirsiniz. 
Richie's Plank Experience'de, 48 katlı 

bir gökdelenin asansörü ile gökdelenin tepesindeki bir kalasa ulaşılıyor. 


Kenarda durup gökyüzüne bakın - veya sizin için yeterince cazipse aşağıya bakın - ve sonunda kendinizi uygun bir şekilde bırakın. 
Yere doğru düşerken, şehrin üzerinde her yere uçmak için “roket elleri” kullanın. 

Bir maçın ortasında durun 


> VR Sports Challenge 

Fiyat: $30 e Platform: Oculus Rift 

En sevdiğiniz sporları sanal olarak yaşayın; basketbol, futbol ve hokey. VR Sports Challenge sizi aksiyonun tam ortasına bırakacaktır. Bu etkileşimli oyunlarda topa vurun, tokat atın veya degaj yapın. 


> İçinizdeki 3D sanatçıyı yönlendirin e Tilt Brush Fiyat: $20 

* Platform: HTC Vive, Oculus Rift 

Tilt Brush ile içinizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarın. Google tarafından yaratılan bu etkileşimli çizim deneyimi, kullanıcının 

üç boyutlu bir şeyler oluşturmak için çalışmasına olanak tanıyor. 


> Sanatı keşfedin 

* Google Arts & Culture VR 

Fiyat: Ücretsiz » Platform: Google Daydream VR 

Google'ın bu VR uygulaması, kendi sanal galerinizde Dünya'daki müzelerdeki popüler sanatları keşfetmenize ve öğrenmenize izin verecektir. Gözlüğün denetleyicisiyle sanat eserlerine yakınlaşmanın yanı sıra önde gelen müze küratörlerinden sesli yardım da alabilirsiniz. 


* Cesa hk Can 


MG. 
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Amiral Gemisi Telefonlarda 


Sorunlar ve Çözümleri 


Apple ve Sony'nin amiral gemisi olarak bilinen modellerinde kullanıcıların yaygın olarak karşılaştıkları sorunları ve çözümlerini inceledik. Bu modeller, Apple'ın iPhone 7'si ve Sony'nin Xperia XZ 


Premium'u. 


Söze iPhone 7 ile başlayalım, önceki odellerden pek farklı görünmüyor, ancak aha iyi tanıdıkça daha çok gelişme buluorsunuz. Kamerası mükemmel bir perforans sergiliyor, iki hoparlörü var ve Apple hayet amiral gemisini suya dayanıklı hale etirdi. Bunlardan birini keşfettiğinizde uhtemelen hoşunuza gidiyor, ancak bazen tek bir sorun keyif kaçırıyor. 


e3 


<< 
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Sorun 1: Yeni iPhone 7'nin etkinleştirilememesi 

Birçok insan yeni iPhone'larını etkinleştirirken sorun yaşıyor. Etkinleştirme sunucusunun kullanılamadığına dair 

bir mesaj alıyorsanız, Apple mevcut başvurularla veya erişmeye çalışan kişilerle başa çıkmak için uğraşıyor olabilir. 
Durumu buradan (https://www.apple. 
com/support/systemstatus/) kontrol edebilirsiniz. 


Olası düzeltmeler: 

* Şebeke bağlantınızı kullanarak bunu yapmaya çalışıyorsanız, onun yerine Wi-Fi'ye geçin. 

* Uyku / Uyandırma düğmesini basılı tutarak iPhone'u tekrar kapayıp açmaya çalışın ve ardından cihazı tamamen kapatmak için sürgüyü sürükleyin. Tekrar açmak için Uyku / Uyandırma düğmesine basın ve basılı tutun. 

* iTunes'un güncel olduğundan emin olun ve iPhone 7'yi bilgisayarınıza bağlamayı ve iTunes'u kullanarak etkinleştirme işlemini tamamlamayı deneyin. 
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» Operatörünüze başvurun. SIM kartınızı değiştirmeniz gerekebilir. 

»* Yine de başarılı olamazsanız, Apple ile bağlantı kurmanın vaktidir. 


Sorun 2: 3D Touch 

geri bildirimi artık çalışmıyor 

3D Touch'ın çalışmaya devam ettiğin- den bu kesinlikle bir hatadır, sadece telefonun 3D Touch'ın kullanıldığını gösteren bir geribildirimi yoktur. 
Kullanıcılar, bu sorunu iOS 10.2 için bildiriyorlar, ancak denenecek birkaç şey var. 


Geçici çözüm: 
Telefonu yeniden başlatmak, geçici olarak geri bildirimi geri yükleyecektir. 


Potansiyel çözümler: 

* Ayarlar> Sesler & Haptikler menüsüne gidin ve Sistem Haptiklerini kapatıp tekrar açın. 
e Özelliği açmak veya kapatmak ve hassasiyeti ayarlamak için Ayarlar> Genel> Erişilebilirlik> 3D Touch seçeneğine gidin. 
* Kurulu Skype'niz varsa, bazıları uygulamanın entegrasyon seçeneğini devre dışı bıraktıktan sonra geri bildirimi tekrar kazanmayı başardılar, siz de deneyebilirsiniz. 


Sorun 3: 3D Touch artık çalışmıyor 
3D Touch özelliği iPhone 7 ve iPhone 7 
Plus'ın entegre bir parçasıdır, uygulamalarla etkileşimde bulunmayı ve ayarlarından bazılarına erişmeyi kolaylaştırır. 
Bununla birlikte, bazı kullanıcılar 3D Touch'ı çalıştıramıyorlar veya bu özelliğin tamamen çalışmayı durdurduğunu fark ediyorlar. 


Potansiyel çözümler: 

e iPhone'unuzu yeniden başlatın. 

»* Yakın zamanda yeni bir ekran koruyucusu uyguladıysanız, ekran koruyucuyu kaldırın ve 3D Touch'ı tekrar kullanmayı deneyin. İşe yararsa, ekran koruyucusuyla ilgili sorun vardır. 

» Kendi ellerinizin yanı sıra dokunmatik 


ekranınızı da temizleyin. 

* Ayarlar> Genel> Erişilebilirlik> 3D Touch seçeneğine gidin ve özelliğin kaza ile kapatılmadığından emin olun. Bu ekranda, özellik hassasiyetini de ayarlayabilir ve test edebilirsiniz. 

e Cihazınızı onarmak veya değiştirmek için Apple Destek birimine başvurun veya bir Apple Store veya Apple Servis Sağlayıcı'sına gidin. 


Sorun 4: Touch ID'nin çalışması durdu Apple forumlarındaki insanlar Touch ID ile ilgili sorunlar yaşıyorlar. Özellik ya tamamen çalışmıyor veya sorunlu çalışıyor. 


Potansiyel çözümler: 

* Her zaman olduğu gibi, telefonunuzu yeniden başlatıp Touch ID'yi tekrar kullanmaya çalışın. 
* Touch ID için kullanılan sensörü ve parmaklarınızı temizleyin. Toz, kir ve iğer pislikler sensöre bulaşmış olabilir. 
Şu anda iOS 10.3.2 kullanmıyorsanız, üncellemeyi indirin ve yükleyin. 

Daha önce eklenen parmak izlerini aldırın ve tekrar ekleyin. Aynı parmağınızı farklı açılardan tarayarak birden fazla parmak izi oluşturmaya çalışın. 
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e Prize takılı iken çalışmazsa, farklı 

bir duvar prizini veya USB bağlantı noktasını kullanmayı deneyin. Lighining bağlantı yuvasını da kontrol edin ve içine bir şeyler kaçmışsa çıkarın. 

* Bir donanım sorunu olabileceği için Apple Destek bölümüne başvurun. Telefonunuzun onarılmasını veya değiştirilesini isteyebilirsiniz. 


> 


Sorun 5: Bluetooth sorunları 

iğer akıllı telefonlarda olduğu gibi, işiler üçüncü taraf kablosuz kulaklıklar ile ya da iPhone'larını arabaya bağlaaya çalışırken bir Bluetooth bağlantısı sağlamakta sorun yaşıyorlar. 


> 
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Bazı kullanıcılar bu durumda pilde hızlı bir boşalma olduğunu fark ediyorlar. 


Potansiyel çözümler: 

* Telefonu yeniden başlatın. 

* Bluetooth'u kapatıp tekrar açın. 

* Bluetooth aygıtları ile eşleştirmeyi kaldırın, sonra tekrar eşleştirmeyi deneyin. 

* Ayarlar> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya dokunarak ağ ayarlarınızı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Ardından Bluetooth'u tekrar deneyin. 

* (OS 10.2, Bluetooth performansı ve üçüncü taraf aksesuarlara bağlantılar için yenilikler içeriyor. 10.2 veya 10.2. 1 ile çalışmıyorsanız, bu güncellemeler sorunu halledebilir. 
* Hızlı bir pil boşalımı fark ediyorsanız, kullandığınız kablodan kaynaklanabilir. 
iPhone'la birlikte gelen Lightning kablosunu veya daha kaliteli kabloları kullanmayı deneyin. 

* Fabrika ayarlarına dönün, telefonunuzu yedeklemeyi kullanarak geri yükleyin (yeni bir telefon gibi) ve Bluetooth'u tekrar deneyin. 


Sony Xperia XZ Premium'un sorunları ve çözümleri 

Sony Xperia XZ Premium, bu yıl Sony'nin bu yıl çıkardığı en üst düzey telefonu ve etkileyici seviyede donanıma ve özelliklere sahip. Perakende satışına 19 Haziran'da 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başlandı, ancak dünyanın pek çok bölgesindeki insanların ellerine geçeli çok oldu, bu nedenle bazı ipuçlarını ve püf noktalarını bir araya getirmemiz ve Xperia XZ Premium'un sorunlarını görmek için çeşitli forumlara bakmamız gerekir. 
Bu model, Android'in en yeni sürümünü çalıştıran Sony'nin en yeni akıllı telefonu. 
Ancak bu, zaman zaman ortaya çıkan teknik sorunlardan muaf olduğu anlamına gelmiyor. Nihayetinde, ne gibi problemlerle karşılaşabileceğinizi ve bunlarla nasıl baş edebileceğinizi sizlere gösterebiliriz. 


Sorun 1: Kamerada bozulma 

XDA Geliştiricileri ve Sony Mobil forumlerındaki birkaç konu, telefonun kamerası ile fotoğraf çekerken tuhaf bir bozulma veya titrek bir efekt ile karşı karşıya kalan insanlar tarafından ayrıntılı olarak işlenmiş. 


Düz nesnelerin resimlerini çekmek gibi bazı durumlarda bu çok az farkediliyor, ancak 3D nesne ve insanlarla çalışıldığın- da hata fark edilir hale geliyor. 


Potansiyel çözümler: 

* Xperia XZ Premium için gelecekteki bir güncelleştirme, bu sorunu çözebilir. 

* Kamera menüsünde Ayarlar> Diğer> Ayarlamak için dokunun> Odaklama ve parlaklık bölümüne gidip fotoğraf makinesinin odağını ayarlamayı deneyebilirsiniz. 
» Teşhis etmeyi deneyin. İnternet bağlantınız varken kamerayı açın ve Kamera ayarları> Diğer> Yardım menü bölümünde ilgili testlerde Kamera, Ön kamera, Flaş veya Kamera düğmesine tek tek girip ekranda verilen adımları uygulayıp test yapın. 

* Ayarlar> Yedekle ve Sıfırla> Fabrika Verilerine Sıfırla> Telefonu Sıfırla> Her Şeyi Sil bölümüne giderek fabrika ayarlarına sıfırlama yapabilirsiniz. Önce yedeklemeyi unutmayın. Alternatif olarak, PC için Xperia Companion programını yükleyebilir ve telefonunuzu yedeklemek, geri yüklemek, güncellemek ve onarmak için onu kullanabilirsiniz. 
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* Başa çıkamadığınız bir donanım sorunu olabileceğinden Sony Mobil desteğine başvurun. Telefonunuzu değiştirme yoluna bile gidebilirler. 


Sorun 2: Bluetooth bağlantısı 

Diğer akıllı telefonlar gibi, Xperia XZ Premium'un da Bluetooth ile ilgili sorunları olabilir; çoğunlukla da insanların telefonlarını Bluetooth aksesuarlarına bağlayamamalarını içeren konularda. Başkalarına yarayan ve size de yarayabilecek birkaç seçenek ve adım var. 


Potansiyel çözümler: 

* Telefonunuzu yeniden başlatın ve Bluetooth'u tekrar deneyin. 

* Ayarlar> Bluetooth menü bölümüne giderek kaydırıcıya dokunarak Bluetooth'u kapatıp açın. 

» Bir Bluetooth aksesuarını eşleştirmek için Ayarlar> Bluetooth> Kullanılabilir cihazlar'a gidin, bağlı olduğunuz cihazların yanındaki dişli çark simgesine hafifçe dokunun ve Unut'a dokunun. 

* Yedekleyin, ardından fabrika ayarlarına sıfırlama yapın. 


Sorun 3: Sürekli Wi-Fi bağlantısı kopuyor 

Yukarıdaki Bluetooth sorunu gibi, Xperia XZ Premium sahipleri Wi-Fi bağlantılarını da kaybedebiliyorlar. Bazıları, modem menzili içinde olmasına rağmen bağlantılarını kaybederken, bazıları sürekli bir bağlantıya sahipler ancak şu anda çevrimdışı oldukları bilgisi veriliyor. 


Potansiyel çözümler: 

* Her zaman olduğu gibi hızlı bir şekilde telefonu yeniden başlatmayı deneyin. 

* Ayarlar> Wi-Fi'ye gidip kaydırıcıya dokunarak Wi-Fi'yi kapatıp tekrar açabilirsiniz. 

* Sony Mobil destek sayfasında, bağlantıyı engelleyebileceği için telefonunuzun koruyucu kılıfının çıkartılması önerilmekte. 

* slelefonunuzun doğru Internet ayarlarına sahip olduğundan emin olun. Mevcut ayarları indirmek için Ayarlar> Diğer > İnternet Ayarları> Kabul et seçeneğine gidin. 

* Telefonun uyku halindeyken bile bağlantıyı korumasını sağlayacak yeni bir Wi-Fi Uyku Modu ayarlaması deneyebilirsiniz. Bunu, Ayarlar> WiFi'ye gidip dişli çark simgesine hafifçe dokunarak, Uyku Modunda Wi-Fi Etkin Kılınsın seçeneğine dokunun ve gösterilen seçeneklerden birini seçin. 
* Wi-Fi performansının beklendiği gibi olup olmadığını görmek için telefonunuzu Güvenli Mod'da başlatın. Performans beklendiği gibiyse, bu üçüncü taraf bir uygulamanın bağlantı sorunlarına neden olduğu anlamına gelir. Telefonu Güvenli Mod'da açmak için aşağıdakileri yapın: 

* Güç Kapatma ekranı görünene kadar Güç tuşuna basın ve basılı tutun. 

* Güvenli Modda Yeniden Başlatma seçeneği gelene kadar Güç tuşuna dokunun ve basılı tutun. Tamam'a dokunun. 

* Telefon yeniden başlar ve sol alt köşedeki Güvenli mod metnini gördüğünüzde Güvenli Modda olduğunuzu bilirsiniz. 

* Yedekleyin ve fabrika ayarlarına sıfırlama yapın. 


Sorun 4: Telefon iki kez dokunmakla uyanmıyor 

Birçok kullanıcı, telefonu uyandırmak için telefon ekranına iki kez tıklamayla ilgili 


endişelerini dile getiriyor. 


Resmi çözüm: 

Xperia XZ Premium'un şu andaki modelleri bu özelliğe sahip değiller. Xperia Blog, sonraki modellerde veya gelecekteki bir yazılım güncelleştirmesinin bir parçası olarak bunun eklenebileceğine işaret ediyor. 
Ancak şu an için, insanlar o özellik olmadan kullanmak zorundalar. Uyku moduna geçmek için 'Ayarlar> Uyku için İki kez dokunun' seçeneğini seçerseniz, ekranınızı kapatmak için hafifçe vurabilirsiniz. 


Sorun 5: Viber artık çalışmıyor Forumlarda, Viber uygulamasının artık gerektiği gibi çalışmadığı söyleniyor. Bazıları, uygulamanın çökeceğini veya beyaz bir ekrana geçileceğini ve yanıt vermeyeceğini, bazıları ise uygulamayı bile yükleyemeyeceklerini söylüyorlar. 

Potansiyel çözümler: 

* Telefonunuzu yeniden başlatın ve uygulamayı tekrar kullanmayı deneyin. 

* Viber için bir güncelleme mevcutsa, 

onu uygulamayı düşünün. Uygulama son olarak 13 Haziran'da 6.9.5 sürümüne yükseltildi. 

* Uygulama zaten telefonunuzdaysa, ancak çalışmıyorsa, kaldırın ve tekrar yükleyin. 

o Uygulama kullanım veya başlatma sırasında donarsa, Ayarlar> Uygulamalar> Viber> Durmaya Zorla> Tamam seçeneklerine basarak onu kapatmaya zorlayabilirsiniz. 

* Ayarlar> Uygulamalar> Viber> Depolama> Verileri Temizle'ye gidin ve sonra telefonunuzu tekrar başlatın. 

* Ayarlar> Uygulamalar> Viber> Depolama> Önbelleği Temizle> Tamam'a gidin. 

* Birkaç kişi uygulamanın önceki sürümünün iyi çalıştığını söylüyor. Ayarlar> Uygulamalar> Viber'e gidin, üç dikey nokta simgesine dokunun, ardından Güncellemeleri kaldır> Tamam'a dokunun. 
Alternatif olarak, uygulamanın önceki sürümlerini indirebilirsiniz. 
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LANE ON 


Akıllı Telefonu 
Casus Kamera Yapabilirsiniz 


Artık casusluk yapmak veya bir bölgeyi izlemek için bir sürü pahalı ekioman satın almanız gerekmiyor. Tek ihtiyacınız olan şey kullanmadığınız akıllı bir telefon. Artık istediğiniz yeri izleyebilirsiniz. İşte 


yapacaklarınız. 


Birisine veya bir yere göz kulak oluyorsanız, ancak çalışmak için de sınırlı bir bütçeniz varsa, korkmayın. 
21. yüzyılın ikinci on yılındayız. Artık casusluk yapmak veya bir bölgeyi izlemek için bir sürü pahalı ekipman satın almanız gerekmiyor - ancak en iyi ev güvenlik kameralarının bazıları düşündüğünüzden daha uygun fiyatlılar. Bugün, tek ihtiyacınız olan şey kullanmadığınız akıllı bir telefon. 
Bir iPhone veya Android cihazı, 

bir şarj cihazı ve montaj amacıyla birtakım bant veya bir üçayak ile nereyi isterseniz izleyebilirsiniz. İşte yapacağınız şeyler. 


Başlamadan önce, güvenli ve şifre korumalı bir kablosuz ağ kullandıgınızdan emin olun. Birisi ağınıza izniniz olmadan erişebileceği için bunları korumasız bir ağ Üzerinde kurmanız önerilmez. 


Android telefonunuzun casus kameraya dönüştürülmesi 

Bir Android cihaza sahipseniz, kamera ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabileceğiniz bir sürü uygulama var. Akıllı telefonunuza yazılım yüklemek ve kurmak kolaydır, ancak kameranızı kullanmak bundan farklı bir hikâye. 


İşleri basit tutmak için Alfred, WardenCam veya IP Webcam gibi bir uygulama yüklemenizi öneririz. 
Bunların hepsi, cihazların çoğunda çalışan basit, kullanımı kolay Android uygulamalarıdır ve burada yapmaya çalıştığımız şey için mükemmeldirler. Üçü de Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor, ancak bazı reklamlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Herhangi bir reklam istemiyorsanız, $4 verip IP Webcam Pro'yu alabilirsiniz. Dahası, hem Alfred hem de WardenCam, reklamsız sürümlere geçmenize izin veren uygulama içi satın alma özelliğine 


App users | Ağustos | 35 


© dosya 


sahipler. İster hareket algılama, gece görüşü veya uzaktayken gerçekleşen olayları inceleme beceriniz olsun isteyin, isterseniz olmasın, uygulamaların üçü de özellikler açısından aynı şeyleri sunuyorlar. 
Ayrıca video beslemenizin akışının çözünürlüğünü ayarlamanıza ve telefonunuzu konfigüre etmenize izin verirler, böylece kamera çalışırken uyku moduna geçmez. Her şey kişisel tercihlere bağlı. Alfred 

ve WardenCam, 3G /4G /LTE'yi desteklerken, IP Webcam bir ağ bağlantısı gerektirir. İlk ikisi kameranın yanındaki başkalarıyla konuşmanıza İzin veriyor. 

Uygulamaların doğru şekilde çalışıp çalışmadığından endişeleniyorsanız, Alfred ve WardenCam, sürekli bir desteği içerdikleri için daha iyi seçenekler olabilir. IP Webcam de son olarak geçen Ağustos ayında güncellendi. 
Bunun çalışması için Android telefonunuzun kamerasının tam kontrolünü IP Webcam'e vermeniz gerekecektir. Yani, IP Webcam çalışırken kamerayı kullanan hiçbir uygulama bulunmamalıdır. Uygulama çalışmaya başladıktan sonra, akıllı telefonunuzu izlemek istediğiniz yere kurun, bir AC adaptörüne takın ve aşağıdaki talimatları yerine getirin. 


iPhone'unuzun casus kamerasına dönüştürülmesi 
Bir iPhone sahibi olarak, uzaktan 


görüntüleme sağ seçeneğiniz var. 
Presence'ı, görün 


amak için birkaç 
People Power'ın tüleme için başka 


bir iOS cihazına serbest bağlantı sunan, her işe yarayan bir otomasyon uygulamasıdır, ancak herhangi bir video kaydı veya diğer gelişmiş teknolojileri sunmaz. Uygulamanın ücretsiz sürümü, izlediğiniz alanın canlı görüntüsünü görmenize izin verir ve yakınlarda bir şey olduğunda uyarı gönderir. Presence Pro Video için uygulama içi satın alım, bulut depolama alanınızı ve video kalitesini artırır, telefonunuzun İnternet bağlantısı kesilmesi durumunda 


daha uzun video kayıtlarına izin verir. 

Bebeğinizi yatağında izlemek gibi bir şey için daha kaliteli bir görüntü beslemesi istiyorsanız, Baby Monitor 3G'yi düşünün, bunun fiyatı $4'dır. Uygulama, eski bir iPhone'u, iPad'i veya iPod touch'ı kablosuz bir bebek monitörü olarak kullanmanıza olanak tanır; böylece uyurken bebeğinizi gözlemenizi ve geleneksel bir telsiz çözümüne görsel bir katkı yapmanızı sağlar. Uygulamanın şu anki sürümü WatchOsS'u destekliyor ve video zoom'u ve gece modunu içeriyor. Fazladan bir $5 dolar ile, uygulama bir Mac'e bağlanabilir ve bebeğinizle konuşmanıza izin verir. 
Bu seçenekler, çocuğunuzu izlemek ve onlarla bir veya iki oda öteden konuşmak için idealdir. 

Başka bir alternatif arıyorsanız, Circlely Networks Incorporated'tan AtHome Camera'ya ve diğer ürünü AtHome Video Streamer'a bir göz atın. Birlikte kullanıldıklarında, bir Wi-Fi veya cep şebekesi bağlantınız 


olduğu sürece, nerede olursanız olun seçtiğiniz alanı izlemenize izin verirler. 
Ayrıca, kayıtları önceden programlayabilir, bölünmüş bir ekran özelliği sayesinde tek bir cihazda birden fazla kamerayı izleyebilir ve odaya veya çevredeki bölgeye daha iyi bir bakış sağlamak için kameranızı uzaktan kontrol edebilirsiniz. Presence, Baby Monitor 3G ve AtHome Camera, birkaç yıl önce olduğundan çok daha çeşide sahip olan iOS için kullanılabilen seçeneklerden sadece birkaçı. Bir IP Kamerayı çalıştırmanın yolları var, ancak size aylık bir abonelik ücretine mal olabilir ve başlangıçta ne kadar ekonomik görünseler dahi yatırıma değer olmayabilirler. Aylık olarak ödeme yapacaksanız, gerçek güvenlik teknolojisine yatırım yapmalısınız. 


Telefonunuz 

PC'nize nasıl bağlanır 

Uzak kameranızdan tam olarak yararlanmak için, kameranın sağladığı görüntüleri izleyebilmeniz, çekimi kaydedebilmeniz ve hareket algılamayı ayarlamanız gerekir. Neyse ki, bahsedilen uygulamalarda bunları doğrudan yapmanın yolları var, ancak bazen gelen görüntüleri uzaktan izlemek, kaydetmek ve hareket veya sesi tespit etmek için PC'nizi kullanmak isteyebilirsiniz. Bahsettiğimiz iOS uygulamalarından herhangi birini kullanıyor 


ve bir Mac'e sahipseniz, zaten iyi yoldasınızdır. Hem Baby Monitor 3G hem de AtHome Camera, Mac'lerinizi bir izleme istasyonuna dönüştürebilen Mac sürümlerine sahipler. Windows kullanıcıları da AtHome Camera'yı indirebilirler, ancak Baby Monitor 3G'nin Windows uyumlu bir sürümünü beklemek zorunda kalacaklar. 

Bu arada Presence, kullanmak için kayıt yaptırmanız gereken bir browser sürümüne sahip. 

Android tarafında, hem Google Chrome'u hem de FireFox'u destekleyen kendi tarayıcı sürümü olduğundan, Alfred muhtemelen en kullanımı kolay olan uygulamadır; uygulamada kullanılanla aynı hesap bilgilerini kullanıp giriş yapmanız yeterlidir. Maalesef WardenCam şu anda bir PC veya 
Mac bileşeni sunmuyor. 

Bir Android cihazında IP Webcam kullanıyorsanız, birkaç seçeneğiniz var. 
Akıllı telefonunuzun video görüntülerini, VLC, Windows Media Player veya akan videoya uyumlu olan herhangi bir video oynatıcı kullanarak izleyebilirsiniz. VLC kullanıyorsanız, Medya> Açık Ağ Akışı'na gidin ve uzaktaki kameranızın URL'sini girin. URL'yi girdikten sonra akıllı telefonunuzun kamerası yoluyla bağlanıp izleyebilirsiniz. Ne yazık ki, görüntüleri VLC ile çok iyi kaydedemezsiniz; bunun için, daha güçlü yazılımlar tercih etmeisiniz. Daha sağlam kurulum isteyenler için WebcamXP veya Netcam Studio'yu öneririz. Hem WebcamXP hem de Netcam Studio aynı şirket tarafından üretildi, ancak Netcam Studio daha yeni ve çekimi izlerken filigran görürsünüz. Filigranı istemiyorsanız, yazılımı $50'lık bir fiyatla satın alabilir ya da filigran olmadan eski ama yetenekli olan kardeşi WebcamXP'yi kullanabilirsiniz. Her ikisi de aynı anda yalnızca bir kamera ile sınırlıdırlar, 

bu nedenle, üç farklı akıllı telefon ile biraz çılgınca bir kurulum istiyorsanız, Netcam Studio'nun ücretli sürümüne yatırım yapmalısınız. Hem WebcamXP hem de Netcam Studio, Android cihazınızın uzak kamerasından tam olarak yararlanmak için ihtiyaç duyacağınız aynı basit işlevleri sunuyorlar. Her iki yazılım da kameradan gelen canlı yayınları görüntüleyebilir, görüntüleri kaydedebilir, hareket veya ses algılandığında etkinleşebilir ve IP Webcam ile bağlantı kurabilirler. Kameranın odaklanması ve LED kontrolü gibi küçük özelliklerde eksiklikler var ancak IP Webcam yoluyla bunları uzaktan kontrol edebilirsiniz. Hem WebcamXP hem de Netcam Studio, özellik seti göz önüne alındığında çok yönlüdürler ve bir adım öteye gitmeye karar verirseniz, Android cihazınızı onlarla birlikte gerçek bir güvenlik kamerasına dönüştürebilirsiniz. 
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Siri ile Hoş Sohbet 


Apple'ın akıllı kişisel yardım sistemine hangi soruları sorabileceğimizi araştırdık. Türkçe desteği ile birlikte artık pek çok şeyi ona Türkçe olarak sorup yanıt alabiliyoruz. Yani sorabileceğiniz şeyler buradakil- 


erle sınırlı değil. 


Yapay zekâ gelecektir. Google 

ve Microsoft gibi şirketler kendi kaynaklarının çoğunu buna yatırıyorlar. Apple, tüketicileri kazanmak için Google Assistant ve Microsoft Cortana ile savaşa hazırlanıyor. 
Teknoloji şirketleri, zaman geçerken dijital asistanları daha çok kullanmanızı ve onlara güvenmenizi istiyorlar. 
Siri'yi Cortana ve Google Now'la karşılaştırdık ve gördük ki Apple'ın sanal asistanı hâlâ mükemmel olmaktan uzak olsa da kesinlikle uzun bir yol kat etti. En iyi Siri komutları bunun avantajını kullanıyorlar. Yakın zamanda duyurulan HomePod'tan bir kenara bıraksak bile, iPhone, iPad ve Mac'iniz işinizi daha kolaylaştırmak için yeni teknolojiden yararlanıyor. 


Gün geçtikçe Siri'de daha yararlı komutların ortaya çıktığı görülüyor. Siri yıllar geçtikçe büyüdü ve Apple'ın gelişiminin büyük bir parçası oldu. Apple'ın her Siri komutunun bulunduğu bir listesi yok, ancak kullanabileceğiniz en kullanışlı Siri komutlarından bazılarını derledik. 


Siri'yi aktive etmek 

Siri ile konuşamıyorsanız özellik kapanmış olabilir. Siri'yi açmak için, Ayarlar > Siri 'ye gidin ve sürgüyü kaydırın. Onu aktive etmenin birkaç yolu var. 

> Ana ekran düğmesine basın ve basılı tutun. 

> Ayarlar > Siri 'ye gidin ve “Hey Siri”ye İzin Verme'yi seçin. Bunu bir kere yaptınızmı, sesli olarak “Hey Siri” diyerek Siri'yi aktive edebilirsi-NİZ. 

> Kulaklık kullanıyorsanız ana düğmesine basın ve basılı tutun. 

> Bir Apple Watch'a sahipseniz, 


kurma kolunun altındaki düğme- ye çift dokunarak da Siri'yi aktive edebilirsiniz. 


Çağrı 

> “isim veya numaral'yı ara.” 

> “lisim veya numaral'yı Facetime ile ara.” 

> Hoparlörden bir görüşme başlatmak istiyorsanız Siri'ye şunu diyebilirsiniz “isim veya numara|'yı ara hoparlör aç”. 


Sesli mesaj 

> “Yeni sesli mesajım var mı” veya “(isiml'den gelen sesli mesajı oynat.” 


Mesajlar ve e-posta 

> “Yeni mesaj var mı?” veya “Yeni mail var mı?” 

> “Yeni mesajları oku” veya “Yeni maili oku.” 


> “Tisiml'e mail gönder.” Siri size konuyu ve mesajı soracaktır. Tüm komutu bir seferde şöyle söyleyebilirsiniz: “(isiml'e (konulile ilgili mail gönder: (mesaj|.” 


Para birimi dönüştürme, hesaplamalar, alarm ve zaman 

> “What is (miktarı ve paranın adını) into |dönüştüreceğiniz paranın adını söyleyin). 

> Başka ölçüleri de dönüştürebilirsiniz. Örneğin: “What are 335 
meters into feet?” 

> “What is (sayıl plus/minus/di- vided/multtiplied by (sayıl,” veya örneğin, “What is the sguare root of Isayı|.” 

> “(süre saat sonrasına bir alarm kur." 
> “Saat (zamanl'a bir alarm kur.“ 
> Bahşiş hesaplamak için şunu söyleyebilirsiniz “What is (/yüzdel of Isayı|?” 

> "“Jşirketin adıl'ın hisse senedi fiyatı ne?” 

> “Bugün hava kaç derece?” veya “Tülke veya şehirl'de hava nasıl.“ 

> “(ülke veya şehirl'de saat kaç.” 


Cihazınızın ayarlarını kontrol etme > "“/(Wireless, Bluetooth, Rahatsız Etme veya Uçak Modulkapat / aç.” 
> “Fotoğraf/selfie çek.” 

> “Ekran parlaklığını artır / azalt.” 

> Müzik çalarken sesi açmak ve kısmak için şunu söyleyebilirsiniz “Sesi aç / kapa.” 


Toplantı ayarlama, alarmlar, listeler ve hatırlatmalar 

> “Bir sonraki toplantım nerede.” 
> “fisim| ile (gün ve saatl'a toplantı ayarla.“ 

> “Izaman| (neyi hatırlatması gerektiğinilhatırlat.” Hatırlama notuna yeri de ekleyebilirsiniz. Örneğin: “İşe gittiğimde Ayşe'yi aramamı anımsat.” 


> Belirli bir tarihin hangi güne denk geldiğini bilmek isteyebilirsiniz, şöyle sorabilirsiniz “15 Eylül hangi gün?” 
Alternatif olarak şunu da söyleyebilirsiniz “15 Eylül'e kaç gün var?” 

> “liste adıladlı yeni bir liste yap.” 
> “Iliste adıllisteme (eklenecek şeyl'i ekle.” 


Ulaşım ve seyahat 

> “Bana yakın (benzinci/restoran tipi /alışveriş merkezi /vs.Jbul.* 

> "“|hedefl'e ne zaman varacağım lotomobil/yürüme/bisikletlile. “ 

> “Beni eve götür.” 

> “Trafik nasıl” veya “(yer adıl yakınında trafik nasıl.“ 

> “Ihedefl'e ne kadar var.” 

> “(havayolu ve uçuş numarası|'nın uçuş durumunu kontrol et.” 


> “(hedefl'e giden otobüsün rotası.” 


Arama 

> “Tuygulamanın adıl'i aç.“ 

> "“Jkelimel nedir?.” 

> “App Store'da |uygulama veya uygulama kategorisi)'ni ara.” 

> Herhangi bir soru sorarsanız Siri Internette onu araştırır. Örneğin: “Omlet nasıl pişer?” 

> “Tanahtar kelimeler) hakkında notları/epostaları bul.” 

> “Yakınımdaki arkadaşları bul” 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veya “ |arkadaşınızın adılnerede?” 
> Şunu söyleyerek fotoğrafları bulun, “(tarihl'deki veya (isim — eğer Fotoğraf albümündeki fotoğraflara isim atadıysanız|'nın fotoğraflarını göster.” 

> “Isanatçının adıl'nın podcast'ini bul/indir.” 


Eğlence, spor ve müzik 

> “(takım veya maçl'ın sonucunu göster.” 

> “Müzik çal,” veya bir müzik parçasını dinlerken Siri'ye şunları söyleyebilirsiniz, “Duraklat/Durdur/ Atlat” veya “sonraki/önceki şarkıyı çal.” 

> "“Jşarkının adıl'nı çal.” 

> “Bu şarkıyı favorilerime ekle” 

> “Igrupl'un parçalarını çal.“ 

> “Yakınımda hangi filmler oynuyor?” veya “(filmin adı/sinemanın adıl'nın gösterim saatleri nedir?" 


Üçüncü parti 

uygulamaların kullanılması 

O anda hangi uygulamanızın Siri ile çalıştığını bulmak için Ayarlar> Siri > Uygulama Desteği menü bölümüne gidin. Lyft, Line, Facebook, Twitter ve pek çok başka uygulama Siri ile çalışıyor olabilir. 


Şu komutları kullanabilirsiniz: 

> “Ikontağın adı|'na (mesajlaşma uygulamasının adıl mesajı gönder.” 
> "“(Facebook/Twitter)'da mesaj yayınla.” 


Eğlenceli şeyler 

Siri her şeyden önce bir iş değil. 
İsterseniz eğlenip biraz daha zor sorular sorabilirsiniz. Siri'den “yazı tura atmasını” veya “zar atmasını” isteyin. Siri'ye sormak için bir sürü eğlenceli soru var, bu nedenle bir ara ciddiyetsiz bulduğunuz Apple'ın sanal asistanını deneyin. 
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Popüler Oyunlar 


Mobil dünyasında son zamanlarda ilgi çeken, Android ve iOS ortamları için sunulan, ücretli veya ücretsiz oyunlardan bir derleme 


yaptık. 


Apple'ın iOS'u hâlâ daha iyi bir oyun seçeneği iken, Android yıllar içinde önemli ölçüde büyüdü. Halen piyasada bulunan dikkat çekici Android ve iOS oyunlarından bazılarını derledik. Bunların bazıları ücretsiz, bazıları birkaç kuruşa mal oluyor, ancak hepsi seyyar durumdayken eğlenceli bir deneyim sunuyor. Rol yapma, platform, spor vb. gibi farklı türde yüzbinlerce oyun bulunuyor. 
Aralarından seçim yapmak oldukça zor, ama sizin için dikkatinizi çekeceğine inandığımız bir derleme yaptık. 


Monumenit Valley 2 

Fiyatı: $5 

İşletim sistemi: iOS 

İlk Monument Valley, hepsi muhteşem, renkli arka planlara dayanan MC Escher tarzı optik yanılsama bulmacalarıyla oyuncuları uçurdu. 
Mükemmel ses tasarımı ve pürüzsüz, aklı zorlayan animasyonlar, sürekli gelişen bir dizi geometrik dünyayla sessiz bir prensesi izleyen, kısa bir 10 seviyeli öykü için mükemmel bir araç sağladı. Haziran ayında piyasaya çıkan son hali, bulmaca tabanlı oyunu geri getirdi 


ve oyunun 14 seviyesinde gezinmek için kullanacağınız ışık ve su gibi yeni oynanabilir karakterler ve araçlar gibi birkaç yeni unsur ekledi. 
Sanat tasarımı bu arada daha da çeşitlendi ve grafikler her zamankin- den daha iyi. 


Infinity Blade |ll 

Fiyatı: $7 

İşletim sistemi: iOS 

Infinity Blade serisi, mobil cihazlarda görsel açıdan en etkileyici oyunlardan biri olarak gösterildi; epik savaş sahnelerini şaşırtıcı bir 
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(5 eek ' , yaa 
Crashlands | Sm 12 AM 


netlikle ve bir tablette veya akıllı te- farklı saldırıya karşı mücadele etme- Oo dünyayı ele geçirmek isteyen bir lefonda görmeyi ummadığınız efekt niz gerektiği anlamına gelir. uzaylı komplosunu engellemek türleriyle canlandıracak. Infinity için bağlantılar kurmaya çalışırken, Blade 3, bu geleneği sürdürüyor Crashlands paketlerinizi de yerleştirmeye çalış- ve oyuncuların ekranlarında sık sık Fiyatı: $5 malısınız. 

büyük ve korkutucu olan rakiplerini İşletim sistemi: Android 

engelleyen, serinin denenmiş ve Crashlands'da, evden uzaktaki ga- Tempest 

gerçek bir mücadele formülüne geri rip bir gezegende, dünya ile ilişkisi Fiyat: $4,79 

dönüyor. Basit, çekici, RPG tarzı sis- o kesilmiş olan galaktik bir kamyon İşletim sistemi: Android 

tem, oyunu nispeten taze tutuyor ve şoförü rolünü oynuyorsunuz. Yeni Tempest, Google Play Store'da düşmanların çeşitliliği, çok sayıda stratejileri öğrenirken ve bu yeni yeni bir RPG oyunu ve çıkışından 


A 
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Injustice 2 
Fiyat: Ücretsiz 
İşletim sistemi: 
Android 

Bu popüler oyunun ikinci sürümünde en sevdiğiniz DC süper kahramanları olarak savaşıyorsunuz. 
İlk Injustice oyunuyla karşılaştırı!- dığında, Injustice 
2, daha iyi dövüş dinamikleri, yeni hareketler ve oynamak için yeni karakterler sunuyor. Oyun mükemmel bir de hikayesi var ve gelecekte yeni bir tehlike olarak beliren, Superman 
Rejimini yeniden geri getirme- 

ye çalışanlara karşı Batman ve ekibinin savaşını içeriyor. 


RESOURCE MISSIONS 


Love You To Bits 


bu yana çok olumlu eleştiriler aldı. 
Oyun, oyuncunun, denizleri dolaşan bir korsan gemisinin kaptanı olarak, diğer korsanları yenmesi ve hazine toplamaya çalışması üzerine kurulmuş. 


The Binding of Isaac: Rebirth 

Fiyatı: $15 

İşletim sistemi: iOS 

Super Meat Boy'un yaratıcısından, Legend of Zelda'dan ilham alan bu zindangezer (dungeon crawler) oyunu genç Isaac'ın çılgın annesi tarafından kurban edilmekten kurtulmak için bod- 


ruma kaçışı üzerine kurulmuş. Arcade-y oyununun hızlı temposu, derin güç havuzu ve karanlık film müziği, onu yüksek fiyatına rağmen mükemmel bir seçim haline getiriyor. 


Love You To Bits 

Fiyatı: $4 

İşletim sistemi: iOS 

Küçük bir kaşifin robot sevgilisi uzaya çekildiğinde ve (tamamen PG şekilde) parçalandığında onu yeniden inşa etmek için galaksiyi gözden geçirmek zorundasın. Bu sevimli macera oyunu 


/ ük 


akıllı bulmacalara, inanılmaz derecede şirin resimler ve kalplerinize hitap eden bir hikâyeye sahip. 


The Silent Age 

Fiyatı: Ücretsiz 

İşletim sistemi: iOS 

Bekçi Joe Average ölen bir adamla karşılaştığında, kendini insanlığı kurtarmak için zaman yolculuğu planının ortasında bulur. Eşsiz bir kağıt estetiği ve bir dizi büyüleyici, atmosferik ayarlarla sade bir gerilim oyunu. Ve de bulmacalar var. 
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iPhone'un 10 Yıllık Serüveni 


Apple geçtiğimiz 10 yıl önce teknoloji dünyasının zirvesine doğru yolculuğuna başlamıştı. O zaman sunduğu iPhone şimdi tüm zamanların en başarılı ürünlerinden biri . Işte cihazın bu süreçteki belirli gelişme noktaları. 


10 yıl önce, iOS'un ilk sürümünü çalıştıran ilk iPhone piyasaya çıkmıştı. 
Bir önceki Ocak ayında Steve Jobs tarafından yapılan unutulmaz bir konuşmada gösterilmişti. Dokunmatik kontrollere sahip geniş ekranlı bir iPod, devrim niteliğindeki bir mobil telefon ve çığır açan bir internet iletişim cihazı nitelemelerini birleştirerek, "tek bir cihazda üç devrimci ürün” demişti. 


Gelin son on yılda telefonun hangi yollardan geçtiğine bir göz atalım. 


iPhone'un 10 yıllık geçmişi 

On yıl önce bir Haziran günü, Apple ilk iPhone'u piyasaya tanıttı. Steve Jobs'un ve şirketin on yılda gerçekleştirdiği şeyin önemini abartmak zor olsa da, tam olarak ne kadar ilerlendiğini gözden kaçırmak kolay. 
10. yıldönümünü anmak için, her iPhone sürümüne eşlik eden kilometre taşlarının bir listesini hazırladık. 
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iPhone (2007) 

Orijinal iPhone'un sunduğu pek çok özellik var, ancak büyük ilerlemeleri ikiye ayırabilirsiniz: Çoklu dokunma ve iOS. iPhone, kapasitif dokunmatik ekranla piyasaya çıkan ilk telefon olmamasına karşın, daha önce çıkmış olanlardan daha iyi kaydırma ve hareket algılamasına sahipti. Sonuç olarak, navigasyon sadece hızlı değil, aynı zamanda daha pratikti. 


iPhone 3G (2008) 

iPhone 3G'nin ürün yelpazesinde o ana kadar yayınlanan en önemli ürün olduğuna karar verebilirsiniz. 

Burada da başka iki ek geliyor: 3G veriler ve App Store. Evet, web'de gezinme ve e-posta gönderme teknik olarak orijinal iPhone'daki GPRS ve EDGE üzerinden mümkün olmuştur, ancak son derece yavaş indirme hızları nedeniyle, her ne pahasına olursa olsun Wi-Fi lehine bunlardan kaçınabilirdiniz. 


iPhone 3GS (2009) 

Üçüncü nesil iPhone, bugün hala pratikte kullanılan “S” modeli için bir örnek oluşturdu. Apple, iPhone 3GS'i duyurduğunda S harfinin “Hız” anlamına geldiğini ve bunun esas olarak iyileştirmenin ana alanı olduğunu söyledi. Burada sunulan kesme, kopyalama ve yapıştırma ve MMS desteği gibi yeni özelliklerin birçoğu, bir yazılım güncellemesi aracılığıyla eski iPhone'lara da sunuldu. Donanım bakımından ana güncelleme noktası, otomatik odaklamalı ve video kaydeden, tamamen yeni bir 3 megapiksellik kamera idi. 


iPhone 4 (2010) 
3GS'den sonra, dördüncü nesil büyük bir sıçrama oldu. iPhone 4, ön tarafa bakan bir kameradan önemli ölçüde daha güçlü bir işlemciye ve bellek kapasitesinin iki katına çıkmasına kadar son derece önemli geliştirmelere imza attı. Ancak, gösterinin 


gerçek yıldızları tamamen yeni bir tasarım ve Retina ekranıydı. iPhone 4'ün cam ve metal bileşimi, sonraki beş yıl boyunca ürün serisinin stilini belirledi ve iPhone 6 daha kavisli bir biçim kazandı. 


Bu arada, 3,5 inç Retina panelinin artan piksel yoğunluğu akıllı telefonlarda daha önce hiç görülmemiş bir netlik seviyesi sağladı. 


iPhone 4S (2011) 

Daha önceki iPhone'larda ses kontrolü desteklenirken Apple, Siri'nin iPhone 4S ile birlikte sunulmasıyla bu özelliğe çok fazla yatırım yaptı. 
Siri, soruları cevaplayabilen ve metin gönderme, ajandayı programlama ve alarmları ayarlama gibi bazı görevleri yerine getirebilen kişisel bir asistan olarak sunuldu. Çıkışın- da bugünkü asistanların çoğunu 

bu kadar yararlı kılan işlevsellikler yoktu. 45, bir bilgisayar veya iTunes olmadan tamamen kurulabilen ilk iPhone idi. 


iPhone 5 (2012) 

Bir başka önemli iPhone modeli önemli bir yeniden tasarım getirdi - ancak bu, iPhone 4'ünki kadar derin değildi. Telefon, önceki modelin temel stilini korudu, ancak gerçek geniş ekran desteği için 16: 9 en / boy oranını benimseyip ekran boyutunu 4 inç seviyesine yükseltti. 


iPhone 5S ve 5c (2013) 

Apple, iPhone 5'i tek bir cihazla izlemedi, onun ardından iki cihaz çıkardı — üst seviye 5S ve alt seviye 5c modellerini açıkladı. 5c, önceki modelin içeriğini renkli plastik bir dış kaplama ile yeniden paketledi. 
3GS'den bu yana ağırlıklı olarak polikarbonattan üretilen ilk ve son iPhone'dur. 
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iPhone 6 ve 6 Plus (2014) 

Jobs'a göre orijinal iPhone'un 3,5 inçlik ekranı 2007'de gerçekten büyüktü, ancak iPhone 5'in piyasaya sürülmesiyle artık o kadar büyük görünmüyordu. 


Üstte ve altta bırakılan yerler oralar- da daha fazla şeye yer verilmesine pek yardımcı olmadı. 


iPhone 6S ve 6S Plus (2015) iPhone 6S ve 6S Plus, önemli bir yeni özellik nedeniyle eşsizdi: 3D Touch. Teknoloji, Apple'ın Taptic motoruna dayanıyor ve ekrandaki bileşenlere yalnızca bir dokunmadan daha büyük bir kuvvetle basıldığında tıklama benzeri bir tepki veriyorlar. 


iPhone SE (2016) 

Apple 2016'da iPhone SE ile geri döndü. 4 inçlik iPhone 5S ile aynı genel tasarıma sahip olan SE, getirdiği yeni özelliklerden ziyade koruduğu şeylerle belirgindi. 


iPhone 7 ve 7 Plus (2016) 

En yeni iPhone Apple'ın en tartışmalı ürünü olabilir mi? Kulaklık jack'ı tartışmasında nereye dayandığınıza bağlı. 


Şirketin 3.5 milimetre konektör desteğini kaldırma kararı, geçtiğimiz yıl Apple iPhone 7 ve 7 Plus piyasaya sunulduğunda son derece eleştirildi. Yedinci nesil model, IP67 seviyesinde su geçirmez olarak derecelendirilen ilk modeldi. 

2017 yılının iPhone'un 10. yılı 
olmasıyla birlikte, yeni iPhone'un 7S olarak mı iPhone 8 olarak mı adlandırılacağına ilişkin söylentiler Eylül'e yaklaştıkça artıyor ve ayrıca iPhone X'in özel bir sürümünü de görebiliriz. 
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Yeni Mobil Aksesuarları 


Mobil cihazların kullanımı yaygınlaştıkça ve kullanıldıkları alanlar çeşitlendikçe, bunlara çeşitli amaçlar için bazı ekler yapılması ihtiyacı doğuyor. Her gün pek çok yeni örneğini gördüğümüz bu ek aksesuarların çeşitli alanlarda kullanılanlarından bu sayımız için bazı örnekler seçtik. 


Cliguefie 

Cliguefie, selfie çubuğunu mükemmelleştirmek için gerçekleştirilmiş bir girişim. “Şık, hafif ve taşınabilir” olarak nitelendirilen Cliguefie'in üreticileri kadınları hedef alıyor gibi görünüyorlar. Ürün şık görünümlü ama başka maharetleri de var: Ayrılabilir bir Bluetooth uzaktan kumandası, göze çarpmayan bir telefon yuvası ve içeri çekilebilen bir tripod var! Küçük bir sürümü ($30) de daha küçük çantalar için mevcut, ancak onun ayrılabilen uzaktan kumandası yok. Hâlâ selfie çubuklarının çoğu durum için sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz, ama müze bekçisi yanımıza geldiğinde en azından Cliguefie hemen toplanabiliyor. Çok çeşitli renklerde sunulmakta. 


/ Megaverse 
Yerçekimine 
Karşı iPhone Kılıfı 


Kılıf, Kickstarter'iın yardımıyla hayata geçirilmiş. Adından 

da anlaşılacağı üzere, telefonunuzu, arkasındaki nano emme yüzeyini kullanarak akla gelebilecek neredeyse her yüzeye monte etmenizi sağlıyor. 
Projenin arkasındaki şirket 

olan Mega Tiny, kılıfın “eller serbest kullanım ve selfie'ler için mükemmel” olduğunu 

iddia ediyor. Onu sadece bir duvara, aynaya veya pencereye yapıştırın ve herhangi bir şey yapmak için fazladan bir eliniz olacaktır. Kılıf, tüm iPhone 5, 6, 
7 ve SE serisi için hazır. 
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Tech ArmorEkran Koruyucu 


Bir iPad Pro ekranının değiştirilmesinin maliyeti 

oldukça yüksek, bu yüzden bir miktar koruma 

sağlamak iyi bir fikir. Bu ekran koruyucusu, yuvarlatılmış kenarlı, sertleştirilmiş bir camdan üretilmiş, parmak izi direncinin yanı sıra çizilmelere ve düşmelere karşı da koruma sağlıyor. Ekran koruyucu- z larının her zaman hassasiyet üzerinde bazı etkileri k vardır, ancak bunda bu etki nispeten az. 


Incipio Fixie Stand 


iPad Pro'nuzu desteklemek için her zaman tutmanız gerekmez, bu stand bunun için ideal. Tabletinizi korumak için kauçuk yastıkları olan sağlam bir alüminyum beşik, daha sonra dört farklı açı- da duracak şekilde ayarlanabilen plastik bir yay var. Bu standın en iyi yanı, dengeli olması ve iPad Pro'nuzu oturttuğunuzda kontrollere ve bağlantı noktalarına yine tam erişime sahipsiniz. 


ActionProof Apple Watch Bumper Bir Indiegogo projesi olan bu tampon, lapren adı 

verilen güçlü lastikten üretilmiş ve Apple Watch'a 

gelecek herhangi bir darbenin etkisini absorbe 

ederek çizilmeleri veya çatlakları engellemek üzere 


tasarlanmış. Tüm düğmeler, sensörler, mikrofon ve hoparlör için oyukları var. Siyah, beyaz veya turuncu renklerde geliyor. Fikir, spor yaparken ya da bir aktiviteye katıldığınızda bunu kullanarak saatinizin korunmasına dayanıyor. 
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Oittm 3 in 1 Şarj Standı 


Bu şarj standı çok ilginç. Bir iPhone, Apple Watch ve hatta bir Fitbit için kullanılabiliyor. Değiştirilebilir şarj destekleriyle birlikte geliyor. Ayrıca, diğer USB 2.0 veya USB 3.0 cihazlarını şarj etmek için kullanılabilen 
3 USB portu var. Sadece bir USB merkezi 
değil, çünkü üstü açıldığında USB çubukları, kart okuyucuları ve şarj kabloları için bir saklama alanı açığa çıkıyor. Kırmızı Altın, Gri, Uzay Grisi ve Gümüş renklerde geliyor. 


Rokform Pro Serisi 
Bisiklete Montaj Kılıfı 


Bisikletçiler, bisikletin gidonuna tutturulan alüminyumdan yapılmış basit bir tabanı da içeren, iPhone için geliştirilmiş bu taban ve kılıfı sevecekler. 
Bununla birlikte, navigasyon için haritalar veya Strava 
gibi bir uygulama kullanıyorsanız, ideal olan 75 
dereceye kadar eğilebiliyor. Koruyucu iPhone kılıfının arka tarafında, tabana güvenli bir şekilde kilitlenmesi için özel bir yuva var ve fazladan güvenlik sağlamak için kayışı da var. Rokform, aynı kılıfla araba ve motosiklet bağlantıları da sunmakta. 


Mujjo Dokunmatik 
Ekran Eldiveni 


şları iPhone'unuzu kullanırken orlanıyorsanız, Mujjo'nun bu okunmatik eldivenlerini seveceksiniz. 
u eldivenleri giydiğinizde armaklarınızla telefonunuzu istediğiniz ibi kullanabileceksiniz. Bir çağrıyı evaplarken artık eldivenleri çıkarmaya erek yok. Soğuk iklimler için çift katlı divenler, üç farklı boyutta hazırlar, rahat kullanım için manyetik bir kopçaya da sahipler. Aynı zamanda gerçekten rahat, sıcak ve şıklar. 


NA 


Wo 


DE OÇ0 DB 


s ! Ağustos 


aksesuarlar 


TurnsPro 
TurnsPro, bir miktar hareket ekleyerek 

daha hızlı çekimlere yardımcı oluyor. 
Tabanı, masanız gibi sağlam bir yüzeye koyabilir veya üçayakla kullanabilirsiniz. 
Ayrıca, ister 20 saniye olsun isterse 10 saat olsun ne kadar çekim yapacağınıza bağlı olarak ayarları değiştirebilir ve fotoğraf makinesinin ne kadar döndürmek istediğinizi ayarlayabilirsiniz. TurnsPro makul bir 

fiyata da sahip ve bir üçayağa bağlanırsa dikey ve yatay olarak çalışabiliyor. Ayrıca, GoPro'nuzun yanı sıra DSLR ve cep telefonunuzla da kullanılabilir. 


GoPro Fetch 


GoPro'nun Chesty'si insanlar içinse, o zaman Fetch'i de insanın en yakın arkadaşı için. 
Köpeğinizin bakış açısından dünyaya bir göz attığınızdan, Fetch köpek sahipleri için en gözde kayışlardan biri. Mekanizma, nasıl ayarlamak istediğinize bağlı olarak kameranızı köpeğinizin sırtına veya göğsünün tam altına yerleştirmenize olanak tanıyor. 
Koşum takımı da yıkanabilir, bu nedenle istediği her çamura girebilir. Sonunda, köpeğinizin yanınızda değilken neyle uğraştığını görebileceksiniz. 
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DJI Osmo Mobile 


DJI, en çok dronları ile bilinir, ancak şirketin yüksekte uçan kameraları dengeleyen gimbal teknolojisi aynı şekilde yerde de etkili bir şekilde kullanılabilir. Aslında tutma sapı takılı bir üç eksenli gimbal, herhangi bir akıllı telefonu destekleyebilen, kamp gezinizde muhtemelen herkesin zaten sahip olduğu görüntüleme cihazlarından pürüzsüz video elde edilmesini sağlayan bir montaj aparatı içeriyor. Ayrıca, yaklaşık 85 mm genişliğe ve 8,4 mm kalınlığa kadar çok çeşitli telefonlarla uyumlu. 

Bununla birlikte, Osmo Mobile sadece video sabitlemiyor. DJI Go uygulamasıyla, hızlı fotoğraf çekimi, otomatik panoramalar ve geceleri net çekimler yapmanızı sağlayan elle uzun süreli pozlamalar da dahil olmak üzere görüntüleme fırsatları dünyasına erişebiliyorsunuz. 


Işıkla Boyama 
Fırçaları Starter Kiti 


Işıkla boyama ve ışıkla yazma, havada kelime ve şekil oluşturmak için bir el feneri veya başka bir kaynak kullanılan bir işlem. 
Gece çekimlerinde uzun pozlamalar yapılır, böylece ışığın tüm çizdiği yol kamera tarafından yakalanır. Telefonunuzdaki ekran da dahil olmak üzere herhangi bir eski ışık kaynağını kullanarak hafif boyama denemesi yapmak eğlencelidir. 

Adı Light Painting Brushes olan şirket, 

her biri evrensel bir adaptör sayesinde neredeyse herhangi bir el fenerine bağlı olarak yaratıcılığınızı en üst düzeye çıkarmak için çeşitli aksesuarlar üretiyor. 
Bu “Işık Yazarları” havaya yazı yazmak 

için mükemmel bir ışık noktası üretiyorlar, ışın kılıçları ile sanatlar vuruşlar yapıyorlar. 
Birden fazla renk kullanılabiliyor. Buraya, hem bir fiber optik fırça hem de bir el fenerini içeren Başlangıç Kiti'ni aldık, ancak tüm leşenler ayrı ayrı da satın alınabiliyor. 
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medya takip merkezi 1940 Www.interpress.com 


teknoloji deyince aklınıza gelen her şey. 


Taptaze teknoloji haberlerinden, ürün incelemelerine, birbirinden ilginç videolardan, konusunda uzman editörlerin eğitici ve öğretici makalalerine kadar teknoloji adına hemen her şeyi bulabileceğiniz technotoday, benzerlerinden farklı olarak herkesin anlayacağı bir dilde konuşuyor. 


Fotoğraf, ev eğlencesi, tasarım, mobil yaşam ve müzik başlıkları altında yüzlerce yeni ve özgün içerik için www.tschnotoday.com.tr adresini ziyaret edin. 
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